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In deze week, voorafgaande aan 
de lustrumweek, komen de laatste 
onderdelen van dit buitenblad bij elkaar. 
Als commissielid dat verantwoordelijk 
is voor Indesign zie ik alles van de 
afgelopen periode weer voorbijkomen: 
Ardennenkamp, de koersen, het 
wedstrijdweekend en natuurlijk de 
herkenbare memes van Bas.

Uit het bovenstaande rijtje was voor mij het Ardennenkamp een 
hoogtepunt (niet enkel letterlijk). Voor het eerst begaf ik mij fietsend 
in deze prachtige omgeving. Rijdend over slingerende wegen door 
zon overgoten Belgische dorpjes, overwonnen we pieken en dalen. 
En dat alles op nog geen drie uur rijden met de auto. Hadden ze 
Utrecht niet 300km zuidelijker kunnen bouwen?!?

Ik word ook altijd al warmgemaakt voor aankomende activiteiten 
tijdens het in elkaar zetten van de buitenbladen. Daar steekt deze 
keer het lustrum met kop en schouders bovenuit! In dit buitenblad 
vinden jullie voor het 5e lustrum 5 interviews bestaande uit 5 vragen 
over de afgelopen 5 jaar. Hierin geven leden die vijf jaar geleden 
al actief waren een beeld van de afgelopen vijf jaar.  Maar dit is 
in vergelijking met het lustrumboek, dat eraan komt, een vluchtig 
stukje. Zelf kan ik niet wachten om daar de uitgebreide verhalen van 
de afgelopen jaren in terug te kunnen lezen. 

Een paar uur voordat ik zondag 14 mei het lustrumboek kan 
bewonderen staat voor mij een ander hoogtepunt op het 
programma. Die zondag rij ik voor het eerst in drie jaar weer een 
KNWU-koers. Nu zullen jullie je, als lezers, afvragen wat dit met 
het buitenblad te maken heeft. Dat zit zo: toen ik in augustus bij 
de Domrenner kwam had ik mijzelf ruim twee jaar wijsgemaakt dat 
ik nooit meer competitief wilde fietsen. Maar geïnspireerd door 
de vrije manier waarop het koersen benaderd wordt binnen de 
vereniging, de toenamen in de km die ik fietste en de onderlinge 
competitie begon er weer iets te kriebelen. Dit heeft er voor gezorgd 
dat ik nu toch weer, door in de kelderklasse te straten, rustig het 
koersen probeer op te pakken. Hiermee heb ik mijzelf verbaasd. 
Deze verbazing is mogelijk gemaakt door de sfeer in de vereniging. 
Een sfeer gecreëerd door de lezers van dit stuk, die ik daarvoor 
dankbaar ben. Ik hoop dat de Domrenner als vereniging meer leden 
zichzelf laat verrassen in zichzelf.

Redactioneel  — Bram Braat
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Inhoud

Agenda
Maandagtraining ¡plata a oro!  Iedere maandag 18:30 @De Fabrique
Woensdagtraining   Iedere woensdag 18:30 @Olympos
Social ride    Iedere zaterdag 10:00 @Olympos/de Munt

Lustrumweek     
Lustrumdag    14 mei
Boekpresentatie	 	 	 15	mei
VO2max test   16 mei
Biercantus   17 mei
Andersomrenner   18 mei
Tandem	time	trial		 	 19	mei
BBQ & Beers   20 mei
Lustrumgala   21 mei

Lustrumreis		 	 	 26	t/m	29	mei
Lustrumborrel Geen trap te veel 31 mei
Tijdrit #2    2 juni
Toco	Bikepack	tocht	 	 4	en	5	juni

Van het Bestuur 
Door: Daphne Maas

De maand mei is aangebroken waar ik, en waarschijnlijk menig ander, al een hele 
lange tijd naar uit keek. De maand dat Domrenner haar verjaardag viert en niet 
zomaar eentje, want het is dit jaar een zilveren jubileum (plata!) en dat wordt voor het 
eerst gevierd met een hele lustrumweek! Domrenner kleurt naast blauw-geel steeds 
meer zilver én paars. De lustrumweek sluit af op de verjaardag van Domrenner zelf 
(21 mei) met het bijpasselijke thema ‘Purple tie’, want ja black tie is ook maar zo anno 
2021 toch? Gezien het thema van het lustrum ‘VO2max’ en het feit dat we al genoeg 
kampen hebben, gaan we dit jaar op lustrumreis (dus nee geen lustrumkamp!). Om 
dit zo Vo mogelijk te houden, zullen we goed verwend worden met elke ochtend een 
ontbijtbuffet en elke avond een verzorgd driegangen diner in de VOgezen. Dit betekent 
geen kook en afwasploegen, a.k.a. nog langer fietsen! In het kader van Vo hebben 
we met het bestuur een oud-besturen diner georganiseerd waarbij alle afgelopen 
25 besturen uitgenodigd waren. Hier waren zelfs de oprichter en een paar van de 
eerste besturen aanwezig. Een geslaagd diner waar ik nu al blij naar terug kijk en dat 
belooft veel goeds voor komend lustrum! Ik hoop dat dit een traditie is die elk lustrum 
voortgezet zal worden, want vergeet niet een lustrum is maar één keer in de vijf jaar 
dus een unieke ervaring voor de meeste leden! Hopelijk zie ik jullie allemaal veel deze 
maand en hebben jullie er net zo zin in als ik!

P.s. al schrijvende van dit stukje heb ik de proefdruk van het lustrumboek in de handen. 
Ik kan jullie alvast verklappen dat het lustrumboek heel VO geworden is. Heel mooi 
om de opgedane ervaringen in een boek vastgelegd te hebben en op naar vele nieuwe 
onvergetelijke momenten waar we MAXimaal van gaan genieten!
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Ik kan jullie alvast verklappen 
dat het lustrumboek heel VO 
geworden is.
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Ardennenkamp
Door: Aniëla, Hester en Melanie

Vrijdag (door Hester)
Het was eindelijk zo ver! 
Ardennenkamp kon beginnen, maar 
niet voordat alle fietsen goed vast 
stonden in de bus, want zonder 
fietsen geen Ardennenkamp. Na 
enige tijd puzzelen en zachte tassen 
tussen de fietsen proppen, zodat 
alles zou blijven staan, konden we 
echt vertrekken. De drie uur rijden 
waren goed te doen, voor mij in ieder 
geval, want in onze auto werd druk 
gebabbeld waardoor de uren voorbij 
vlogen. Eenmaal aangekomen in het 
gebied waar we zouden overnachten, 
werden we verrast door een 18% 
afdaling waardoor we allemaal 
hoopten dat we de kant waar we 
vandaan gekomen waren nooit op 
hoefden te fietsen (dat was wel zo, 
maar door de heftige verwachtingen 
viel dit eigenlijk heel goed mee). 
Na de afdaling te hebben overleefd, 
sprong iedereen enthousiast uit 

Aanmoedigen bij LBL

de auto om de benen te strekken, 
maar vooral ook om een lekker bed 
te claimen. Het plan was om vrijdag 
alvast in te fietsen voor zaterdag, dus 
mensen moesten zich snel omkleden 
en klaar staan om op de fiets te 
springen. Iedereen had zin dus de 
groepen werden verdeeld en de 
blauw-gele bubbel verspreidde zich 
snel over de verschillende wegen. 
Ons groepje kreeg een klein cursusje 
afdalen van Lora, wat heel fijn was, 
want afdalen moest gebeuren en dan 
maar beter goed. Wij hebben ook nog 
even goed geleerd hoe je niet een 
bocht moet nemen doordat Stijn dat 
even voordeed. Daarnaast konden 
we ook toekijken hoe hij twee keer 
zijn band moest vervangen, dus 
al met al was het kleine cursusje 
afdalen uitgegroeid tot een ware 
cursus fietsen. Maar de zon scheen 
en iedereen was al lang blij om uit 
de auto te zijn, dus er werd niet 
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Ardennenkamp

geklaagd maar gewoon doorgefietst. 
Eenmaal weer aangekomen bij 
het huis hebben we allemaal snel 
gedoucht en konden we nagenieten 
van de eerste fietstocht in de tuin. 
Ook al hadden we 3 uur moeten 
rijden, het was het allemaal waard. 
De eerste dag was meteen een zeer 
geslaagde dag en de kleine, maar 

fijne fietstocht had ons helemaal 
klaargestoomd voor wat er zaterdag 
ging komen. We rondden de dag 
nog af met spelletjes en lekker 
avondeten, en na de avondgroep te 
hebben verwelkomd, ben ik mijn bed 
ingedoken vol verwachtingen over 
zaterdag (en die verwachtingen zijn 
zeker overtroffen).
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Zaterdag (door Aniëla)
Op zaterdag stond voor iedereen 
de langste rit van het kamp op de 
planning, Dit was een dag voordat 
de profs Liège-Bastogne-Liège 
reden en de amateurwielrenners 
het parcours (of een deel hiervan) 
konden afleggen. Een groot deel van 
de tochten overlapte met deze LBL 
challenge. Dit was niet alleen een 
ontzettend gave ervaring om tussen 
zoveel wielrenners te fietsen, het 
werkte ook super motiverend. Het 
was natuurlijk heerlijk voor het ego 
om om de zoveel meters een paar 
oude mannen te kunnen inhalen.

Deze dag zijn er door de 
verschillende groepen tot wel 3500 
hoogtemeters getrotseerd, waarin 
snelheden van 70 km/h zijn behaald 
en hellingen van 25% langs kwamen 
(nu is het aan jullie om te raden of 
de helling van 25% is beklommen of 
afgedaald). Een van de zwaardere 
klims was de beruchte ‘La Redoute’. 
Deze klim is 1650 meter lang met 
een maximaal stijgingspercentage 
van 20%. Naast de route stond er 
een horde campers en toeschouwers 
om iedereen aan te moedigen. Aan 
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het begin van de klim viel mij een 
stel op, zij lagen zonnebadend met 
en glas cava in een ligstoel voor hun 
caravan. Dan vraag je je stiekem 
toch wel af waarom jij daar niet zit 
terwijl je hart bijna uit mijn keel 
klopt. Ondanks dat de aanmoediging 
van de toeschouwers bij deze klim 
onmisbaar was, is het ons niet 
ontgaan dat er tijdens dit harde werk 
ook een waar oordeel over ons werd 
geveild. Zo werd van de vrouwen, 
de snelste klimmer ‘la fille superbe’ 
genoemd en de rest ‘les petites 
filles’.  
Niet alleen het landschap bestond 
uit pieken en dalen, zo ook onze 
gemoedstoestand. Het ene moment 
voelde je je on top of the world en 
het andere moment snap je niet 
wat je op dat moment nog aandrijft. 

Gelukkig is dit een in groep voor 
iedereen op een ander moment 
en konden we elkaar er doorheen 
slepen. Eenmaal thuisgekomen 
was het tijd voor de speciaalbier 
proeverij en de pubquiz! Het 
hoogtepunt van deze avond was 
absoluut het K3 optreden van 
iemand binnen de domrenner die 
mee heeft gedaan aan K2 zoekt K3 
(je kan hem ook wel kennen van 
zijn andere legendarische daden, 
zoals aan een tijdrit meedoen op 
een toerfiets). Aan het einde van 
de quiz hebben sommige het latje 
gelegd, anderen hebben nog iets 
dieper in het glaasje gekeken en zijn 
er volgens geruchten wat bedden 
dansjes gedaan. Wat een geslaagde 
dag!

Ardennenkamp

Groepsfoto met de jongens van Arden Challenge

Zondag (door Melanie)
Zondag van Ardennenkamp door 
Melanie van Putten;
8.00 uur ’s ochtends. De wekker 
gaat. Om 8.25uur moeten we 
beneden zijn voor het ontbijt dus 
ik blijf nog 25 minuten liggen om 
vervolgens snel kleding aan te 
schieten voor een sprintje naar de 
pan havermout in de keuken. Nét te 
laat, de pan is al leeg. Gelukkig ben 
ik niet de enige die de eerste lading 
heeft gemist, dus we maken er nog 
een pannetje bij.
 Na het ontbijt draagt Stijn 
ons op om onze tassen in te pakken, 
het huis op te ruimen en onze 
ontbijt-outfit te verwisselen voor 
fietskleding. Er zijn twee routes 
om uit te kiezen vandaag; eentje 
van 85km en eentje van 55km. 
Beide routes leiden naar Mont-le-
Soie waar we het profpeloton van 
Luik-Bastenaken-Luik over de klim 
heen zullen zien stormen. Althans, 
dat is de hoop. In werkelijkheid 
fietst de kopgroep van 11 en het 
achtervolgende peloton vriendelijk 
en gezamenlijk omhoog. Nadat ook 
de bezemwagen langs is gekomen op 
de klim (“Is dat Ide Schelling??!!”), 
besluiten wij onze route te vervolgen 
richting het huisje om daar de finish 
te kijken in de woonkamer.
 De echte fanatiekelingen 
kruipen zo snel mogelijk op een 
van de sofa’s in de woonkamer, 
terwijl de andere helft van de groep 

besluit dat douchen belangrijker 
is dan de laatste 30km te zien. De 
prioriteiten van de wielrengekkies 
worden pijnlijk duidelijk wanneer 
de douche-groep één-voor-één de 
woonkamer binnendruppelen en vol 
verontwaardiging roepen “jezus wat 
stinkt het hier”, “gaaatverdamme 
jongens” of gewoon vol afkeur hun 
neus optrekken.
 Na de finish doucht ook 
de tweede helft van de groep en 
worden de spullen ingeruimd in de 
bus en auto’s. De auto rit naar Col du 
Fatten wordt gevuld met uitgestelde 
koers-dutjes, gesprekken over gala 
dates en rekken en strekken bij 
kramp op de achterbank.
 Bij Col du Fatten krijgen 
we een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld en onthalen we 
met luid applaus de jongens die de 
Arden Challenge hebben gereden. 
Het lijkt haast alsof we vergeten 
zijn dat we vanmiddag de échte 
profs aan het werk hebben gezien, 
want vooral Hugo wordt met nóg 
meer enthousiasme onthaalt dan 
het peloton van afgelopen middag. 
Dat mag natuurlijk ook best als je 
de sprint van de laatste etappe hebt 
gewonnen.
’s Avonds laat komen we aan in 
Utrecht. De bus wordt uitgeladen in 
een sneller tempo dan de sprint van 
Hugo en iedereen keert naar huis 
met vele kilometers in de benen, 
een tevreden gevoel en een berg aan 
nieuwe verhalen.
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Heel Holland Boort:
sportvoeding op een studentenbudget
Door: Youri Hanssen

Na de sportvoeding van het vorige BuitenBlad zochten we als commissie 
deze keer naar een echt recept om van te genieten. Ik moest toen gelijk 
denken aan een gebak van thuis. Gelukkig kreeg ik van mijn familie de 
toestemming om ook met jullie het recept te delen van een absolute 
klassieker, namelijk een Limburgse vlaai. Met Limburg als nummer 1 
bestemming voor wielrenners binnen Nederland zal de Limburgse vlaai als 
gebak natuurlijk geen introductie meer nodig hebben. Toch is er nog iets 
dat van mijn hart moet voordat ik verder ga met het beschrijven van de 
bereiding. 

Bereidingswijze: (voorbereiding 10 min. + ongeveer 1 uur wachttijd)
Zeef het zelfrijzend bakmeel (of bloem) en meng dit vervolgens met 
de suiker. Snij de boter in blokjes en doe deze samen met het mengsel 
zelfrijzend bakmeel (of bloem) en suiker in de kom > meng het geheel goed 
door elkaar en doe er vervolgens de melk bij en meng dit nogmaals > klop 
de twee eieren en voeg ¾ van de eieren toe en kneed tot een egaal deeg 
en pak dit dan in met huishoudfolie. Laat het deeg ongeveer een uur in de 
koelkast rusten, dit zorgt ervoor dat je het deeg beter kunt uitrollen. In de 
tussentijd kun je de vlaaivorm in vetten met een laagje boter en een dun 
laag je bloem of paneermeel.

Linzenvlaai afmaken: (ongeveer 20 minuten + baktijd ongeveer 45 
minuten)
Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius. Kneed het deeg nogmaals 
goed door en bestuif het aanrecht en de deegroller met bloem. Rol 2/3de 
van het deeg uit tot het in de vlaaivorm past, de bodem mag best dik zijn 
voor deze vlaai soort. Verwijder eventueel overtollig deeg dat over de 
randen valt.
Verdeel de abrikozenjam over de bodem en rol het overtollige deeg 
nogmaals uit. Maak repen van het deeg, maak de repen daarbij zeker 
niet de dik maar ook niet te dun. Leg de repen in een patroon op de 
abrikozenjam en druk de randen goed aan. Bestrijk de bovenkant met een 
kwast met het restant van de eieren en bestrooi eventueel met een laagje 
(grove) suiker ter decoratie.  
Bak de taart gaar en mooi goudbruin in ongeveer een uur. De exacte baktijd 
is afhankelijk van de oven en de dikte van het deeg. Laat de linzenvlaai 
daarna afkoelen. Geniet ervan!

Ingredienten:

- 400/500 gram zelfrijzend bakmeel 
  of bloem
- 250 gram suiker
- 250 gram roomboter
- 2 eieren
- 900 gram abrikozenjam
- 3 eetlepels melk
 

Heel Holland Boort

Vaak zie ik Domrenners die in Limburg zijn spreken over “vlaoi”. Dat is inderdaad 
Maastrichts voor vlaai maar daardoor is het ook een woord dat je buiten 
Maastricht juist wilt vermijden. Wanneer je echt mee wilt doen met de locals 
rondom de zo geliefde of gevreesde klimmetjes gebruik je beter het woord 
“vlaam”. Je zult gelijk zien dat iedereen aardig voor je is.  Dan nog een tweede 
puntje. Tijdens het introkamp in Limburg vorig jaar september kwam er een 
gesprek op gang over vlaaien. Ik vroeg toen welke vlaai er favoriet en tot mijn 
grote teleurstelling gaf bijna iedereen hetzelfde antwoord: rijstevlaai. Dat is 
gewoon een matig en blijft het verst weg van een echte vlaai ervaring. Het lijkt 
immers nog zoveel op de taarten die haast verkrijgbaar zijn. Daarom volgt er 
speciaal voor alle Domrenners een oud-Limburgs recept voor een linzenvlaai 
met fruitvulling, in dit geval abrikozen.

Benodigd kookgerei:

- Elektrische mixer met deeghaken 
  of kneed het deeg met de hand
- Grote vlaaivorm (28 – 30cm)
- Huishoudfolie
- Deegroller
- Oven
- Siliconen kwast
- Deegsnijder 
  of een mes om het deeg te snijden



Fiesta de la Vuelta
Door: Vuelta commissie

Dit jaar komt de Vuelta naar Utrecht 
en het belooft, net als bij de Tour 
de France in 2015, een enorm groot 
feest te worden. Als Utrechtse 
wielerliefhebber MOET je hier 
bij zijn! Utrecht is de eerste stad 
die alle drie de grote rondes mag 
verwelkomen: een grote mijlpaal 
dus. Dit kunnen wij natuurlijk niet 
zomaar aan ons voorbij laten gaan, 
dus besloten we om heel groots uit 
te pakken..

De Vuelta commissie

Wat is Fiesta de la Vuelta?
Fiesta de la Vuelta is de naam van 
ons wielerfestival. Het festival is 
gericht op wielrennen, maar er zijn 
ook veel andere dingen te beleven. 
Iedereen is welkom én het festival 
is gratis. En het allergaafste: het 
festival is naast de finish van de 
tweede etappe!
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Fiesta  de la  Vuelta

Wat is er te doen op Fiesta de la 
Vuelta?
Uiteraard kijken we met z’n allen 
live de finish van de tweede etappe 
van de Vuelta, maar dat is zeker niet 
alles. Tijdens het festival kun je de 
koers volgen op een groot scherm, 
terwijl je geniet van een drankje of 
hapje van een van de foodtrucks. 
Liever iets actiefs doen? Daag elkaar 
dan uit op een Wattbike, probeer 
zo lang mogelijk op de rodeostier 
te zitten of waag een dansje bij 
de salsadansworkshop. Ook zullen 
er muzikale optredens zijn en er 
komen inspirerende sprekers, maar 
die houden we nog even geheim! 
Van zonnebranddispensers tot 
een bewaakte fietsenstalling voor 
je racefiets: we hebben aan alles 
gedacht!

Wanneer, waar, hoe?
Zaterdag 20 augustus 2022 op het 
Utrecht Science Park (11:00-20:00). 
Zet ‘em nu in je agenda! Kom vooral 
op de fiets, wij zorgen ervoor dat hij 
veilig staat.
We hopen jullie natuurlijk allemaal 
te zien op 20 augustus. En neem je 
familie, huisgenoten, (fiets)vrienden 
en buren mee!
Houd onze Instagram (@
fiestadelavuelta) in de gaten voor 
updates! Heb je nog vragen? Stel ze 
aan een van deze knappe mensen:

12

Er was eens..
Even terug in de tijd. Eigenlijk zou 
de Vuelta al in 2020 naar onze stad 
komen, dus in 2019 was er ook al 
een Vueltacommissie. We begonnen 
met een groot leeg vel en een 
stapel post-its aan de keukentafel 
bij Els en kwamen op het idee om 
een wielerfestival te organiseren. 
Helaas heeft dit in 2020 niet kunnen 
plaatsvinden, omdat de Vueltastart 
in Utrecht werd uitgesteld naar 
2022 door corona. In 2021 is er een 
nieuwe Vueltacommissie gevormd, 
maar het idee om een festival te 
organiseren is in stand gebleven.



Memes
Door: Bas Verseveldt
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Sponsoren

De Boekhandel van Utrecht!
Van het ene iconische gebouw aan 
de Stadhuisbrug naar het andere, 

het Oude Postkantoor . . .

BOEKVERKOPERS UTRECHT

Afspraken@fysiodomstad.nl



Interview Luuk Schuurmans
Door: Lieke Polak

Domrenners zijn er in allerlei 
gradaties; waar de één diens fiets 
in maart onder een dikke laag stof 
vandaan haalde, vertrok Luuk in 
maart naar Rhodos, Griekenland, 
om daar een heuse UCI-koers te 
rijden. Speciaal voor het Buitenblad 
is de Voorleeskampioen in de 
pen gekropen. Naast fietsen en 
voorlezen, kan ‘ie nog schrijven ook. 

We schrijven 2019, het jaar waarin 
ik startte met mijn eerste baan 
en daarmee het studentenleven 
een definitief vaarwel zei. Een 
burgerbestaan met escalerende 
vrijmibo’s afgewisseld met 
tranentrekkend lange vergaderingen, 
weinig tijd om te fietsen en dus 
steeds dikker worden was het 
meest realistische scenario. Tot 
een Chinese dierenmarkt alles 
compleet veranderde. Vrijmibo’s 
waren verleden tijd, lange 

Ploegpresentatie Tour of Rhodes

kantoordagen transformeerden tot 
snelle Teamsmeetings en flexibele 
werkdagen werden de norm. Met 
andere woorden: ineens was er meer 
tijd om te fietsen en minder tijd om 
weg te kwijnen in het burgerbestaan.
Al deze extra fietskilometers 
begonnen na een tijdje zijn vruchten 
af te werpen. De benen werden 
beter, de snokjes harder, de moraal 
hoger. Toen er in 2021 eindelijk 
weer gekoerst ging worden werd 
ik meegevraagd met het Global 
Cycling Team voor een UCI 2.2-koers 
in Polen, de Tour of Malopolska. 
Kort samengevat is Global Cycling 
Team een verzameling Nederlandse 
clubclowns die het geweldig vindt om 
in wisselende samenstelling mee te 
doen met professionele wedstrijden, 
maar dan wel op een houwtje-
touwtje-manier die vele profploegen 
doet huiveren. Zelf de kosten dragen, 
zelf je fiets in orde maken en je 
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Interv iew Luuk Schuurmans

bidonnetjes vullen, dat niveau. Iets 
wat bij de Domrenner ook vaste 
prik was, maar in dit profpeloton 
zou het me niet verbazen dat er 
renners zijn die zelfs hun eigen reet 
niet meer af hoeven te vegen. De 
wedstrijd zelf was een waanzinnige 
ervaring en smaakte naar meer. Hoe 
gaaf is het namelijk om naast een 

fulltimebaan ook nog een leven als 
semi-prof te leven? Ik ben in 2021 
dan ook nog met Global naar Turkije 
en Kameroen geweest, maar voor de 
random verhalen van die tripjes zijn 
deze 700 woorden te kort.
Dan 2022. Nieuw seizoen, hetzelfde 
concept. Dit keer geen kort tripje, 
maar een mogelijkheid om mezelf 
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Sprint bij de tweede etappe

echt onder te dompelen in het 
zelfbetaald profbestaan op Rhodos. 
Hier stonden 3 UCI-koersen (twee 
UCI 2.2 en een UCI 1.2 wedstrijd) 
op de kalender. Bij aankomst op 
het vliegveld van Athene was ik 
door de sneeuwbui even bang dat 
de piloot een slechte dag had en 
per ongeluk de afslag richting de 
poolcirkel genomen had. Niets bleek 
minder waar, het was gewoon de 
koudste maart van de afgelopen 40 
jaar in Griekenland. Na een korte 
binnenlandse vlucht met storm op 
de kant arriveerden we op Rhodos, 
alwaar een vijfsterrenhotel (zonder 

warm water uit de douches, hoe 
dan?!) onze uitvalsbasis zou zijn 
voor de komende 18 dagen. Op 
doordeweekse dagen werd de 
inwendige burger geplezierd 
met Teamsmeetings en 9-tot-5-
werkdagen, in het weekend werd een 
rugnummer opgespeld.
Tijdens de wedstrijden bleek dat 
het niveau niet mals was. Voor het 
tempo op het vlakke was een blik 
Scandinavische brommers ingevlogen 
en op de klimmen was het alle hens 
aan dek om een bataljon (eng lichte) 
Oostenrijkse raketten te kunnen 
volgen. Iedere wedstrijddag had 
zijn eigen verhaal. Dag 1 begon met 
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een onzachte aanraking met het 
Grieks asfalt en een bijbehorende 
razende achtervolging op het 
peloton. Op dag 2 sprong ik op het 
goede moment mee met de vroege 
vlucht (bucketlistdingetje) en was 
het 3 uur lang met de vingers 
tussen de deur koersen. Maar het 
absolute hoogtepunt volgde in de 
tweede etappe van de afsluitende 
meerdaagse. De dag ervoor was 
ik nog kansloos afgeschoten door 
de Oostenrijkse raketten, maar nu 
zat ik constant goed van voren. Zo 
goed van voren, dat ik in de laatste 
kilometer als negende door de 
laatste bocht ging. Het tempo werd 
opgevoerd en op 250 meter zat ik op 
positie 3. Ik begon echt te geloven 
in een goede klassering in dit veld 
van dikke (prof)sprinters. Ik ging 

de sprint aan op 200m en kwam 
steeds dichter bij de leider. Eerst 
tot halverwege zijn fiets, toen echt 
ernaast. Ik ga toch niet winnen 
hier?! Het antwoord daarop was 
inderdaad nee: ik kwam te veel 
in de wind en kon er niet voorbij 
komen, maar uiteindelijk werd ik wel 
tweede! Een bizar resultaat in dit 
veld, met een eervolle vermelding 
op Procyclingstats en UCI-punten tot 
gevolg. Om een goede sprinter te 
zijn hoef je dus niet per se dik te zijn 
of bizar hard te kunnen fietsen, met 
goed plaatsen kom je ook een eind.
De komende tijd hoop ik nog vaker 
met Global op zo veel mogelijk 
random plekken te kunnen koersen. 
En mocht je opkijken tegen het 
burgerleven: je kan als fulltime 
burger nog steeds alles uit je 
fietscarrière halen!

Interview Luuk Schuurmans

Luuk op het podium 

Sponsoren



Ontmoet de eerstejaars
Hoe heet je?
Aniëla Parlevliet

Hoe oud ben je?
22

Wat studeer je?
Aardwetenschappen

Wat zijn je hobby’s naast fietsen?
Alles wat je buiten kunt doen:)

Wat is je favoriete rondje om te 
fietsen?
De ringvaart (tussen Haarlem en 
Leiden)

Hoe heet je?
Lennard Beens

Hoe oud ben je?
19

Wat studeer je?
Biologie

Wat zijn je hobby’s naast fietsen?
Zwemmen en zeilen

Wat is je favoriete rondje om te 
fietsen?
Rondje knobbel op de Veluwe, dit 
was het enige stukje hoogteverschil 
bij mij in de buurt (500m klim met 
4%) 

Hoe heet je?
Mendel Schippers

Hoe oud ben je?
21

Wat studeer je?
Psychologie

Wat zijn je hobby’s naast fietsen?
Schaatsen, skeeleren, piano spelen 
en soms ook roeien

Wat is je favoriete rondje om te 
fietsen?
Langs de Lek en door de Betuwe

Hoe heet je?
Martijn van Isselt

Hoe oud ben je?
24

Wat studeer je?
Aardwetenschappen

Wat zijn je hobby’s naast fietsen?
Vogelen, fotografie, wandelen

Wat is je favoriete rondje om te 
fietsen?
Het Let de Stigterpad & met meewind 
via de dijk terug

Ontmoet  de eerstejaars

2019

Door: Lieke Polak
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Door: Bram Braat
Wat is voor jou het meest memorabele Domrenner 
moment van de afgelopen vijf jaar?
Mijn meest memorabele moment bij de Domrenner is 
de eerste training dat ik voor het eerst er achter kwam 
dat ik eigenlijk wel hard kon fietsen. Op een grijze 
avond met veel wind waren er weinig mensen die 
zin hadden om over de lekdijk te fietsen. Samen met 
Chiel, Jannes Craens en Stefan hadden we uiteindelijk 
36.5 gemiddeld gereden met zijn vieren. Ik heb hier 
heel de avond half dood op de bank van moeten 
bijkomen, en ik twijfelde of ik achteraf mijn avondeten 
wel naar binnen kon krijgen of niet. Deze training was 
wel echt een omslagpunt, vanaf dat moment werd ik 
veel actiever en was ik opeens bij veel meer trainingen 
te zien.

Wat is volgens jou de grootste verandering binnen de Domrenner binnen de 
afgelopen vijf jaar?
De grootste verandering in de Domrenner voor mij is het aantal meiden dat lid is 
geworden van de vereniging. Toen ik net lid was waren er maar een paar meiden die 
verspreid over de midden, toen nog langzame groep, en heel soms eentje met de 
snelle groep bij de buiten trainingen. Ondertussen kunnen we een hele middengroep 
invullen met meiden voor de damessprint, en zijn er genoeg meiden te vinden in de 
babbel, midden en ook vaker bij de snelle groep. 

Wat is er volgens jou helemaal niet veranderd in de afgelopen vijf jaar?
Wat de verandering in de man/vrouw verhouding niet heeft veranderd, is dat 
domrenners na 5 jaar nog steeds ontzettend goed kunnen borrelen. Vroeger heb ik 
bijvoorbeeld veel na de spinning trainingen in de olympus bar gezeten en eindeloos 
pitchers en bittergarnituur bestellen. Nu gaan we na de zomertrainingen met in 
wielerkleding in de Domkop zitten en eindeloos pitchers, of kwaremont, bestellen.

Wat wens jij de Domrenner toe voor de aankomende vijf jaar?
Ik wens de Domrenner een voortzetting toe van de groei die we de afgelopen jaren 
hebben meegemaakt. Activiteiten worden consistent door veel mensen bezocht, er 
komen nu gemiddeld naar de zomertrainingen rond de 50 mensen en het (actieve) 
ledenaantal lijkt nog steeds te groeien.

Naar welk onderdeel van de lustrumweek kijk je het meest uit?
Ik kijk het meeste uit naar de biercantus, lekker liedjes zingen, beetje biertjes drinken, 
en het mooiste is nog dat het plaats zal vinden in de Poema. Ik kijk alleen niet uit naar 
de dag daarna.

Voor deze editie van het buitenblad hebben we vijf leden die vijf jaar geleden 
al actief waren vijf vragen gesteld. Hopelijk is dit blad tijdens de lustrumweek 
op de deurmat gevallen, en is het een mooit aanvulling op de week.

Marcel van der Graaf

Wat is voor jou het meest memorabele Domrenner moment van de afgelopen vijf 
jaar?
Cycling diner 2016. Ik was toen net 2 maanden lid van 
de Domrenner, nog niet in bezit van een racefiets, 
maar wel frequent aanwezig in voormalig stamkroeg 
Cafe Rex. Nadat Pieter en ik het voorgerecht hadden 
verzorgd, fietsten we naar de Sterren waar Brechtje en 
Marieke ons zouden verwennen met een hoofdgerecht. 
Terwijl wij, voor mij destijds nog onbekende route, 
langs Rijnsweerd fietsten, haalde een scooter ons in. 
Brechtje riep: ‘we moeten doorfietsen, daar is ons 
eten’. Na het hoofdgerecht vervolgde we de reis naar 
Daan en Guy. Een toetje, een danoontje, er ontstond 
een flinke strijd om uiteraard het gele danoontje. 
Daarna kwam de irish coffee en de rest van de avond 
spreekt voor zich..

Wat is volgens jou de grootste verandering binnen de Domrenner binnen de 
afgelopen vijf jaar?
Uh, meer vrouwen en borrelaars 

Wat is er volgens jou helemaal niet veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De liefde voor geel

Wat wens jij de Domrenner toe voor de aankomende vijf jaar?
Heel veel gele enthousiaste fietsers met mooie avonden in de Domkop en de Poema

Naar welk onderdeel van de lustrumweek kijk je het meest uit? 
Ik kijk naar alles uit!!
 

Claire Frissen
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Wat is voor jou het meest memorabele Domrenner 
moment van de afgelopen vijf jaar?
Het is misschien wat egoïstisch, maar dat is voor mij 
toch mijn eigen overwinning op het NSK van 2019 
bij de amateurs. De twee voorgaande edities werd 
alles op alles gezet voor het rood-wit-blauw, maar 
de overwinning kwam er niet. De hoop was daarna 
wat vervlogen, maar die bewuste dag in 2019 had ik 
superbenen en won ik vanuit de vroege vlucht de sprint 
à deux. Wat dat binnen de vereniging losmaakte, zal ik 
nooit meer vergeten.

Wat is volgens jou de grootste verandering binnen 
de Domrenner binnen de afgelopen vijf jaar?
Met name in de jaren 2017 en 2018 lag de focus van een groot deel van de leden 
erg sterk op het rijden van koersen en het redelijk serieus trainen met een leuke 
ploeg. Een groot deel van deze groep was ook al wat ouder en had een hechte band 
gevormd. Toen deze groep zich vrij plotseling wat terugtrok, vormde zich al snel een 
andere dynamiek binnen de vereniging met een vernieuwd ledenbestand. Zeker na 
corona is daardoor nu een volledig nieuwe groep naar voren getreden die weinig 
banden heeft met de oude garde. Ook ligt de focus tegenwoordig meer bij activiteiten 
naast de fiets dan voorheen.

Wat is er volgens jou helemaal niet veranderd in de afgelopen vijf jaar?
Hoe snel de inschrijflijst voor de kampen vol is en hoe leuk mensen het vinden om met 
een groep te genieten van het hoogteverschil waar het oms in Utrecht grotendeels 
aan ontbreekt. En met introkamp 's nachts de Keut beklimmen natuurlijk.

Wat wens jij de Domrenner toe voor de aankomende vijf jaar?
Dan kom ik toch weer terug op het koersen, want aan plezier en gezelligheid ontbreekt 
het momenteel niet. Ik zou het heel mooi vinden als er een nieuwe generatie renners 
opstaat die weer met grote regelmaat mee kan doen om de podiumplekken. Hugo 
heeft vandaag alvast laten zien hoe het moet door de derde etappe van de Arden 
Challenge te winnen. Verder verwacht ik veel van Nick in de massasprints!

Naar welk onderdeel van de lustrumweek kijk je het meest uit?
Bij het vorige lustrum was er nog geen sprake van een lustrumweek, maar van een 
lustrumdag. Wel was er een Crazy-88 van een aantal weken, waar ik vol overgave aan 
mee heb gedaan. Zo heb ik geprobeerd 5 bananen binnen 1 minuut te verorberen, 
waarin ik jammerlijk faalde. Tip voor als iemand dit een keer wil proberen; gooi ze 
eerst door de blender en drink ze dan lekker op, veel makkelijker. Dit jaar kijk ik vooral 
uit naar  de TTT (tandem time trial).

Jannes van Weele
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Wat is voor jou het meest memorabele Domrenner 
moment van de afgelopen vijf jaar?
Het meest memorabele moment voor mij vond plaats 
op een prachtige dag in het naseizoen van 2019 
te Enschede. Middenin in het Wisselweekend dat 
ik al kon wennen aan het voorzitterschap dat lag te 
wachten, pakte Jannes de rood-wit-blauwe trui op het 
NSK. De euforie als ploeg, als vereniging, als vrienden, 
kwam allemaal die dag samen. Dat vergeet ik nooit 
meer.

Wat is volgens jou de grootste verandering binnen de 
Domrenner binnen de afgelopen vijf jaar?
De grootste verandering is wat mij betreft de groei van 
het aantal vrouwelijke leden. Anders gezegd: de verstoorde balans is eindelijk gelijk 
getrokken. Eindelijk zijn we wat vereniging wat betreft de man/vrouw verhouding in 
balans. Dat was eerder wel anders. Dan was men blij als er twee dames mee gingen 
op een kamp, wat tegengas voor al dat testosteron heeft de vereniging zeker goed 
gedaan. De huidige balans representeert de Utrechtse studentenbevolking een stuk 
beter.

Wat is er volgens jou helemaal niet veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De unieke Domrennersfeer. Dat wil zeggen: toegankelijk voor iedereen. Of de fiets nou 
al bij je in de wieg stond of dat je pas een maand kan inklikken, of je elke week koerst 
of welke week toert, iedereen draagt bij aan de sfeer. Zomerkamp 2021, eindelijk een 
kamp na lange droogte door Covid, staat voor mij hier symbool voor.

Wat wens jij de Domrenner toe voor de aankomende vijf jaar?
Ik wens de Domrenner natuurlijk veel moois toe, wat simpelweg neerkomt op het 
behoud van de unieke open sfeer. Daarnaast hoop ik vaak genoeg meldingen te 
krijgen dat het blauwgeel triomfeert en de zeges aaneenrijgt.

Naar welk onderdeel van de lustrumweek kijk je het meest uit?
Lustrumreis natuurlijk. In 2017 was ik er als jonkie bij en heb ik enorm genoten van 
de mix van oude zielen, vastgeroeste arbeiders en frisse studenten. Ook hier gold: 
maakt niet uit hoe je oud je bent, hoe lang je al fietst of hoe lang je al lid bent, plezier 
staat voorop. Met Hemelvaart wil ik dit gevoel graag nog een keer overbrengen in de 
Vogezen. Het belooft sowieso episch te worden.

Tom Schroot



5 leden,  5  jaar,  5  vragen

25 26

Wat is er volgens jou helemaal niet veranderd in de afgelopen vijf jaar?
Vooral dat Domrenners allemaal ontzettend fanatiek zijn, zowel op de fiets als 
daarnaast. Een sprint op woensdag kreeg je toen nooit cadeau, en nu nog steeds 
niet. En soms wordt er spontaan even flink doorgetrokken, gewoon omdat het kan. 
Bij andere activiteiten is dit niet anders. Toen we met z’n allen gingen kanoën was het 
direct ‘koers’. En zelfs toen er een fotowedstrijd was ging iedereen ontzettend zijn 
best doen om de beste en mooiste foto te maken. In ieder geval hebben Domrenners 
nooit gebrek aan moraal gehad!

Wat wens jij de Domrenner toe voor de aankomende vijf jaar?
Laat ik voorop stellen dat als ik vijf jaar geleden deze wens had mogen maken, deze 
zeker is uitgekomen! De Domrenner is echt een vereniging voor iedereen geworden. 
Wat kan ik nog meer wensen? Misschien dat er ook een net zo leuke en toegankelijke 
vereniging voor afgestudeerden komt. We hebben natuurlijk wel WC Domkop en 
team Utreg, maar die verenigingen zijn nog niet zo groot, gezellig en divers als de 
Domrenner. Ik denk dat dit ook de reden is dat veel mensen nog lid blijven bij de 
Domrenner als ze afgestudeerd zijn. Bij Softijs is er voor afgestudeerden (en andere 
jong werkenden) de vereniging Arktika, met ruim 150 leden. Als we met een aantal 
Domrenners ook zo’n vereniging zouden kunnen maken zou dat echt heel leuk zijn!

Naar welk onderdeel van de lustrumweek kijk je het meest uit?
Vorige keer was ik van de lustrumactiviteiten alleen naar het lustrumkamp (destijds 
in de Eifel) geweest, maar dit jaar ben ik daar helaas voor uitgeloot. Ik heb eigenlijk 
vooral zin in het gala. Het lijkt me bijzonder om een keer iedereen in nette kleding te 
zien in plaats van wielerpakjes met helm en zonnebril. 
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Wat is voor jou het meest memorabele Domrenner 
moment van de afgelopen vijf jaar?
Goede vraag, er waren veel mooie momenten. Ik 
weet nog dat toen de Domrenner nieuws whatsapp 
groep werd aangemaakt er was ingesteld dat je geen 
berichten kon sturen. Maar ze waren vergeten in te 
stellen dat je de groepsinformatie niet kon aanpassen. 
Dus toen hadden Pieter en ik bij een borrel voor de 
grap de groepsnaam een aantal keer veranderd en een 
vintage foto van Aad van der Hoek met een sigaar als 
groepsafbeelding ingesteld. We moesten er ontzettend 
om lachen tot het bestuur ons doorkreeg en mij uit de 
nieuwsapp gooide. Ik herinner me weinig keren dat ik 
zo hard heb gelachen binnen de Domrenner als toen, 
het was echt een geslaagde prank.

Wat is volgens jou de grootste verandering binnen de Domrenner binnen de 
afgelopen vijf jaar?
Vooral dat de vereniging veel toegankelijker is geworden. Toen ik lid werd was er een 
hele sterke wedstrijdploeg die ook heel aanwezig was binnen de vereniging, en dat 
bepaalde voor een groot deel de sfeer bij activiteiten en kampen. Er waren minder 
mensen die gewoon gezellig samen wilden fietsen, of die iets anders leuks wilden 
doen. Het zomerkamp was toen iedere dag helemaal doodgaan op de fiets, eten en 
direct naar bed om fit te zijn voor de volgende dag. Niks geen crazy 88, aquagym 
en silent disco. De demografie was ook eenzijdiger: in de wedstrijdploeg zaten toen 
maar 2 dames, en ook op normale activiteiten was meer dan 80% man. Tegenwoordig 
is dat bijna in evenwicht. 
Toen ik ruim 5 jaar geleden lid werd had ik nog helemaal geen interesse in wedstrijden 
rijden. Ik wilde gewoon gezellig samen fietsen en tegelijk het studentenleven 
induiken, wat toen voor mij allemaal nog nieuw was. Daar bleek de Domrenner toen 
niet de ideale vereniging voor te zijn, vandaar dat ik een tijd lang minder actief ben 
geweest. Desondanks ben ik nooit gestopt, en bleef ik nog steeds regelmatig naar 
trainingen en toertochten komen, omdat ik fietsen nog wel leuk vond. Pas bij de 
ingang van het corona-tijdperk werd ik echt een fanatieke wielrenner, en naast dat ik 
wedstrijden ben gaan rijden werd ik ook eindelijk weer actief bij de vereniging. Het 
verraste me dat de vereniging zo veranderd was. Als ik nu op een borrel naar binnen 
loop word ik direct met knuffels ontvangen, iets wat vroeger verboden was binnen 
de Domrenner. Natuurlijk bestaat er nog steeds een harde kern van wedstrijdrenners, 
maar ook andere mensen komen nu aan hun trekken. Alhoewel ik nu zelf ook fanatiek 
wedstrijden aan het rijden ben, vind ik het heel goed om te zien dat de Domrenner nu 
veel meer een vereniging voor iedereen is geworden!

Bas Verseveldt
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International Affairs
By: Kaan Mert

More and more internationals are 
finding their way to Utrecht and 
its student associations. With a 
growing number of international 
Domrenners, we figured it would be 
about time to introduce you to our 
international members. After Mattia 
Romero and Gregor Towers, it is now 
time for Kaan Mert to tell us about 
his experiences in Utrecht. His main 
reason to come to the Netherlands? 
To come and thank Niki Terpstra… 

“I came to the Netherlands for an 
exchange program at Hogeschool 
Utrecht in 2018. There was only one 
reason to come here: to say thank 
you to Niki Terpstra for giving his 
bicycle to me (Specialized Bicycles 
organized a campaign which was 
about guessing each stage winner 
of the Tour de France 2014, and at 
the end of the campaign, everyone 
received total points based on 
guesses. I was the winner with the 
best guesses. The prize was Niki 
Terpstra’s bicycle that was used 
in the Tour de France, Dwars Door 
Vlaanderen, and various other 
races. The prize also included a trip 
to Specialized Bicycles’ HQ in San 
Francisco, USA). One week prior to 
the end of my exchange, I was able 
to meet him after the individual TT in 
Bergen op Zoom. By far it was one of 
the most beautiful days of my life. I 

also brought my own road bicycle to 
keep training in the Netherlands. 
Cycling in the Netherlands is different 
than cycling in Turkey. I think, the 
profound difference is safety on the 
road. In Turkey, it is normal to share 
the road with vehicles, while in the 
Netherlands it is normal to cycle in 
cycling paths. Also, the city where I 
am from is windy and not flat which 
is something very different than 
cycling in the Netherlands.” 

Memes
Door: Bas Verseveldt
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Soigneren kun je leren

Dit zou de kortste wielercolumn ooit kunnen/moeten worden. Geen vraag is namelijk 
zo makkelijk te beantwoorden als de volgende: “moet een wielrenner of -renster 
geschoren benen hebben?”. Het enige antwoord daarop is een volmondige “ja!”. Met 
de vorige punt zou ik dit stuk kunnen beëindigen, maar aan het toch nog grote aantal 
ongeschoren Domrennerbenen is te zien dat dit niet genoeg is.

Op het Ardennenkamp werd ik opnieuw met mijn neus op de feiten gedrukt: benen 
scheren is bij de Domrenner niet zo gebruikelijk als het zou moeten zijn binnen een 
wielervereniging. De ongeschoren benen werden zelfs vertoond aan de crème de 
la crème van het wielrennen: het profpeloton van LBL! Dit ondanks de verwoede 
pogingen van mij om mensen over te halen die mesjes eens over de benen te trekken. 
Zelf scheer ik mijn benen al sinds mijn 14e, het is onderdeel van het bestaan als ‘renner’. 
Door de jaren is het een gewoonte geworden en kan ik mezelf niet onder ogen komen 
met ongeschoren ‘poten’. Door bij de Domrenner te zien dat er ook mensen zijn die 
aan wielrennen doen en hun benen niet scheren ben ik terug gaan kijken. Waarom 
scheer ik eigenlijk mijn benen?

De eerste en belangrijkste reden staat hierboven al vermeld: het hoort er nu eenmaal 
bij als ‘renner’. In een startvak van een wedstrijd zijn de benen geschoren, punt. Het 
scheren wordt zo onderdeel van je identiteit als renner, je onderscheid je van niet-
wielrenners (De leegheid van die levens schokt me.) wat een fijn wij/zij-gevoel creëert. 
Maar het is niet alleen het onderscheid met de niet-wielrenners, het onderscheid met 
de amateurs is net zo belangrijk. Door je benen te scheren laat je zien dat je weet hoe 
het ‘heurt’. 

Maar dit is natuurlijk nog geen reden waarom het scheren begonnen is. Er zijn veel 
verschillende redenen om als wielrenner je benen te scheren, die allemaal als oorzaak 
van de scheergekte gezien kunnen worden. Zo zouden geschoren benen fijner zijn 
voor de massage na koers, hygiënischer bij valpartijen, en aerodynamischer dan 
ongeschoren benen. Dit zijn grotendeels schijnredenen, waar het echt om draait 
is ijdelheid. Wielrennen is namelijk een ijdele sport. Denk aan de term ‘soigneren’, 
waarmee bedoeld wordt dat je verzorgdheid uitstraalt. De liefde waarmee deze term 
gebruikt wordt onthult de echte reden voor het scheren: getrainde benen komen 
alleen zonder haar tot hun recht. 

Door: Bram Braat

Voor Soigneervragen en/of opmerkingen mail Fashionboybram@domrenner.nl 

Sponsoren



Wedstrijdweekend
Door: Sam Geus

In het weekend van 12 maart ging 
een groep van 12 Domrenners naar 
Den Ham om lekker een weekend 
te fietsen en ook een koersje in 
Emmen te doen. Die vrijdag gingen 
sommigen al op de fiets naar de 
locatie wat een pittig tochtje was 
met zijwind, waardoor sommigen 
al voor de wedstrijd op zaterdag 
begon al aardig de vermoeidheid 
in de benen hadden. Gelukkig 
hadden we een lekker chillavondje 
met een potje kaarten, sjoelen en 
tafeltennis, wat de beentjes lekker 
liet ontspannen. De volgende dag 
gingen we fietsend naar Emmen 
om daar een wedstrijdje te fietsen. 
Hier deden meerdere Domrenners 
aan mee. Het parcours was erg fraai 
met ruime bochten en een leuk 
klimmetje en daardoor leuk om 
over te fietsen. Tijdens deze koers 
deden alle niveaus tegelijkertijd 
mee waardoor het voor sommigen 
lastig was om in het peloton te 
blijven zitten, des te knapper voor 
de mensen die lekker zaten mee te 
draaien in het peloton, wat zelfs 
tot een 20e plek voor Nick leidde. 
De Domrenners kregen frisse moed 
van de zijlijn van de renners die 
lekker in het gras zaten te chillen. 
Na de wedstrijd gingen we fietsend 
met wat muziek aan over Duitsland 
terug waarbij ook nog lekker even 
ergens geluncht werd. Al met al 

Groepsfoto op de Posbank!
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Overzicht StuCup en meer

Nog op de planning
8 mei   Stucup 
Amsterdam (Skits)

18 juni   Stucup
 Maastricht (Dutch Mountains)

25 juni   Stucup 
Enschede (Klein verzet)

10 september  NSK MTB 
Wageningen (Hellingproof)

18 september  NSK weg 
Wageningen (Hellingproof)

een lekker fietsdagje waarbij het 
weer erg goed was. Bij terugkomst 
kon er nog even de nabeschouwing 
van de wereldbekerfinale schaatsen 
gekeken worden en stond  er een 
lekkere maaltijd te wachten waarbij 
we daarna met het spelen van schaak 
en picolo (ja zo dicht ligt het bij 
elkaar) op de bank lekker konden 
uitbuiken. Op zondag ging een groep 
weer fietsend terug waarbij mooie 
klimmetjes werden aangedaan om 
en nabij de Posbank. Tijdens deze 
rit werd er lekker doorgetrapt en 
lunchten we op de helft op de rit 
op een mooi plekje (de Houtschuur, 
aanrader!) Na de lunch gingen de 
Domrenners nagenietend fietsend 
terug naar Utrecht. Kortom, een mooi 
en gezellig weekend met lekker weer 
en veel kilometers in de benen.

Al geweest:
29 januari  NSK veldrijden

26 maart  Stucup Delft 
(WTOS)

3 april   Stucup 
Groningen (Tandje Hoger)

9 april   Stucup 
Nijmegen (Mercurius)

24 april  Stucup Tilburg 
(De meet)

Na het verslag van het wedstrijdweekend ook koerskriebels gekregen? 
Hieronder staat een overzicht van de StuCup wedstrijden, ideale koersjes 
om mee te beginnen. Een deel hiervan is al verreden door de wedstrijd-
ploeg, waarbij mooie resultaten zijn behaald! Hopelijk zien we jou ook snel 
aan de start van een van de wedstrijden die nog gaan komen.

Blauw&Geel op het podium

Succes bij het NSK cross
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Memes
Door: Bas Verseveldt
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De Plata renner is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor leden die een mooie prestatie 
hebben neergezet en ergens de tweede plek hebben behaald.

De vierde plata renner van dit jaar is onze eigen Bram Braat! 

Het is altijd een beetje dubieus als iemand uit de buitenbladcommissie zelf wordt 
verkozen tot Plata renner, dat kan enkel én alleen met hele goede redenen. En Bram 
heeft toch wel een kleine berg redenen verzameld om alsnog Plata renner te worden! 
Te beginnend bij zijn werk voor deze commissie, Bram zet zich voor elk buitenblad 
weer dag en nacht in om met InDesign (opmaakprogramma) een gelikt buitenblad af 
te leveren, waar wij als commissie alleen maar alle lof voor kunnen hebben! Verder 
staat Bram bekend om zijn expertise op en van de fiets, op introkamp, als net nieuw 
lid, heeft hij menig Domrenner gered van een snel ontstaan mechanisch probleem. 
Als je een keer met deze Plata renner in het echt wil praten hoef je je alleen maar op 
te geven voor één van de vele Domrenner activiteiten, Bram is namelijk bij bijna alle 
activiteiten te vinden én altijd klaar voor een goed gesprek!

Bram heeft plata verdiend tijdens de Stucup in Nijmegen waar hij bij de niet licentie 
heren tweede van de studenten werd, een hele mooie prestatie! Echter heeft Bram 
zelf deze aanmoediging minder nodig, want bij de Stucup in Delft wist hij al een mooie 
eerste plaats te bemachtigen. Alleen maar reden om dat koersen zo door te zetten!

Plata renner


