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Iets meer dan twee 
jaar geleden zag ik 
de vacature op de 
Domrenner site voor 
redactielid bij het 
Buitenblad en dat leek 
me wel wat. De redactie 
had een tijdje op z’n 
gat gelegen en ik denk 
dat wij met z’n allen een 
aantal leuke edities en 
rubrieken geïntegreerd 

hebben in het clubblad waar ik in de wandelgangen 
menig Domrenner over heb horen praten. Iets wat 
natuurlijk een blijk van waardering is voor het schrijven, 
editen, vouwen en nieten van het 2 maandelijkse 
magazine van de club. 

Grofweg 15 Buitenbladen later schrijf ik mijn laatste 
‘Van de redactie’ als hoofdredacteur en is het tijd om 
het stokje over te dragen. Maar niet zonder eerst nog 
éénmaal gas te geven! In deze editie vind je onder 
meer de allereerste Daan Marsmans trofee. Uitgereikt 
aan de Domrenner die dit jaar de meest gestoorde 
rit of tocht maakte. We tellen hierbij af van 4 tot 1. 
De Vloek van het Buitenblad is een rubriek die we 
hopelijk maar één keer aan jullie voorstellen. De beste 
chef-kok van de Domrenner werd bezocht voor het BB 
doet. Ook worden er een aantal nieuwe Domrenners 
aan jullie voorgesteld. Op onze laatste editie ben ik 
best een beetje trots!

Re d a c t i o n e e l  —  L e x  L i g t e n b e r g
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We zijn inmiddels rond en daarom is 
deze laatste ‘Van het bestuur’ van dit 
Be there or Bidon jaar geschreven 
namens ons alle vijf. De wissel-ALV 
komt snel dichterbij en daarmee 
is het tijd om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Het eerste waar wij 
dan aan denken is het enorme succes 
van onze USWV in koers. Begin dit 
jaar had niemand voorspeld dat het 
zo’n succesvol jaar zou worden en dat 
we seizoen 2017 konden overtreffen. 
Criteriums, klassiekers en meerdaagse 
koersen, de Domrenner domineerde 
overal.

Maar ook buiten de koers hebben 
wij ontzettend genoten van onze 
fijne vereniging. Met onder andere 
het legendarische winterkamp, de 
succesvolle spinningborrels, de 
fanatieke strijd om de sprinttruien en 
de Wattmeister Challenge hebben 
wij afgelopen jaar ons best gedaan 
om jullie nog meer moois aan te 
bieden. Wij zijn van mening dat de 
vereniging wederom heeft laten zien 
dat het geel-blauw is weggelegd voor 
zowel mooiweerfietsers, als toerders, 
bierdrinkers en hardrijders. Het 
clubkampioenschap afgelopen week 

was met de spannende koersen en 
de grote hoeveelheid toeschouwers 
een super geslaagde afsluiting van dit 
seizoen. Nu nog een rood-wit-blauw 
trui meenemen naar Utrecht en het 
plaatje is écht compleet. 

Wij wensen het nieuwe bestuur heel 
veel plezier en succes en hebben er 
alle vertrouwen in dat zij er weer een 
schittermagisch jaar van gaan maken! 

Lieve buitenblad lezers, het was ons 
een waar genoegen.
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Nieuwe leden
Roos DORIEN REINARTZ & daan allaerts 

Hee hallo Domrenners! Ik ben Roos, 
22 jaar en sindskort lid van jullie 
vereniging. Naast dat ik wielrennen 
natuurlijk top vind ga ik in mijn vrije 
tijd graag naar concerten en het 
filmhuis, hang ik een beetje de bioloog 
uit in de natuur of loop ik een rondje 
hard. 

Ik studeer nu al een tijdje, en de eerste 
jaren van mijn studie heb ik veel tijd 
in de roeiboot doorgebracht. Een 
beetje heen en weer peddelen op 
het Merwedekanaal ging alleen na 
een tijdje wel vervelen, dus besloot 
ik in de voetsporen van vele roeiers 
voor mij te treden en het fietsen op te 
pakken. Dat beviel supergoed!

Ik heb door de jaren heen al wel 
vaker gefietst op vele vakanties in de 
bergen omdat mijn vader een nogal 
extreme fietsfanaat is en ik er dus 
eigenlijk stiekem niet onderuit kon, 
helemaal nieuw voor me was het dus 
niet. Sinds iets meer dan een jaar zit 
ik steeds regelmatiger op de racefiets 
en ik kan niet wachten om dat bij de 
Domrenners nog verder op te bouwen! 

Het introkamp en de eerste trainingen 
waren in ieder geval al heel erg leuk, 
dus dat biedt perspectief. Kortom, 
ik heb heel veel zin in een tijd vol 
verzuurde benen, herstelbiertjes en 
(zo heb ik vernomen) legendarische 
kampen!

N I E U W E  L E D E N  -  RO O S  &  DA A N

Daan Allaerts, 22jr, 4e jaars Dierge-
neeskunde.

Ik ben opgegroeid in Hellendoorn, 
Overijssel waar ik gevoetbald, 
gemountainbiked en hardgelopen 
heb. 

M’n eerste kennismaking met de 
racefiets vond 2 jaar geleden plaats 
in Frankrijk. Na een paar km te 
hebben geoefend op m’n gehuurde 

racefiets ben ik met m’n broer naar de 
voet van de Mont Ventoux gereden. 
In Bedoin aangekomen zijn we direct 
omhoog gaan fietsen en wat ging dat 
lekker! Ik haalde honderden mensen 
in en in 1u36m stond ik op de top van 
de Mont Ventoux. 

Dit jaar in juni mocht ik de fiets van 
m’n broer overnemen en dus meldde 
ik mij direct aan bij de Domrenner. 
Ondanks dat ik tijdens de eerste trai-
ningen nog niet helemaal door had 
hoe het in- en uitklikken werkte, ging 
het eigenlijk al vrij snel erg goed! Ik 
pakte de bolletjestrui en er werd mij 
gevraagd of ik mee wilde doen bij het 
NCK. Hier trainden we als team super 
hard voor, maar op de grote dag had ik 
gigantische pech: bij de warming up 
reed ik lek waardoor ik niet op tijd bij 
de start kon staan...

Verder hou ik erg van op avontuur 
gaan in de bergen (ben ook lid bij 
USAC). De laatste jaren ben ik daarom 
vaak in de Alpen geweest, maar ook in 
Marokko, Nepal en Nieuw Zeeland heb 
ik geklommen.

Na een paar uur geoefend te 
hebben reed ik de Mont Ventoux  
op
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introkamp 2018
Heleen van beek & sander keulers

Bijna student-af, al redelijk 
ingeburgerd bij de Domrenner, maar 
toch was het tijd om nu dan eindelijk 
écht geintroduceerd te worden bij 
de vereniging: Introkamp! Misschien 
maar beter om op introkamp te gaan 
als je al een jaartje lid bent, zo kon ik 
in ieder geval niet meer afgeschrikt 
worden. 
Volwassen als we zijn begon het al met 
ruzie over de tentindeling, en paniek 
voor Stijn omdat zijn verwachte KB-
tent niet bleek te bestaan. Maar eind 
goed al goed, keurig om 14.00 stonden 
we klaar om te vertrekken voor de 
eerste fietstocht. Hoewel Guy zoals 
altijd prima routes had gemaakt, zaten 
daar voor Jelle te weinig ‘epische 
klimmetjes’ in. Dus volgde onze groep 
keurig Jelle. Dat ik halverwege een 
paar keer dacht ‘huh, volgens mij was 
ik hier net ook al’ bleek te kloppen 
toen ik de route achteraf bekeek op 
strava – wat een gedrocht. 
De avond viel in, er werd beerpong 
gespeeld op de laadklep van de truck, 
er werden mensen vermoord met 
pannen en roze fietsen, en de koude 
voeten begonnen op te spelen. Het 
was een barre nacht.  Gelukkig werden 
we de volgende ochtend door een 
zonnetje de tent uit gebrand om weer 
op de fiets te stappen.  Na al fietsend 
een autoruit verbrijzeld te hebben 
konden we op naar België. 
Toen wij weer de camping op fietsten 
zat de ‘snelle groep’ al lang en breed 
aan hun biertjes, want die hadden 

natuurlijk (net als de dag ervoor) 
hun rondje maar even wat ingekort. 
Fanatiekelingen. De vlaai van de 
familie Frissen werd met plezier 
ontvangen, en al gauw was het tijd 
voor de speurtocht. Onder het genot 
van een zakje chips en winegums 
(hoewel, ik zat met Jannes in een 
team, ik heb er weinig van gezien) 
ontstonden er op de camping overal 
groepjes dichtende Domrenners. 
Het werd een spannende strijd met 
een zinderende finale: ongelooflijk 
hoeveel spekjes er in de mond van 
Jannes verdwenen. Voordat het 
tijd werd om naar Valkenburg te 
vertrekken, had ik nog even de eer 
om tussen een poepende Jannes en 
Peter op de wc te zitten. Gezellig, 
zo’n gedeeld toiletgebouw op de 
camping. De plonsjes en substanties 
werden uitgebreid geanalyseerd... 
Valkenburg was top.  Misschien 
omdat ik shotjes mocht doen met 
Bart, misschien omdat ik mocht 
dansen met Stijn, misschien omdat 
Jelle de TGV bij me introduceerde... 
Ik heb het die nacht in ieder geval 
niet koud gehad. En mijn fiets heeft ‘s 
nachts zelfs de Keutenberg gehaald! 
Weliswaar zonder mij, maar gelukkig 
had Guy dit keer wél kleren aan. 
De volgende ochtend brak brakjes 
aan, en er was weinig motivatie om 
nog een keer op die fiets te stappen. 
Tijd om de laatste zakken chips te 
veroveren en naar huis te gaan. Het 
was mooi! 

I N T RO K A M P  2 018  -  H E L E E N  &  S A N D E R

Drie dagen fietsen en gezelligheid 
in Zuid-Limburg. Ik keek er de hele 
zomer al naar uit. Het weekend 
begon op vrijdagochtend, toen 
we in alle vroegte verzamelden 
in Utrecht. De weergoden waren 
ons goed gezind, het zou een mooi 
weekend worden. Na de tussen-
stop bij Col du Fatten (Claire: of 
je nog even door wil geven aan je 
moeder dat het een heerlijk stukje 
taart was) doemde het glooiende 
heuvellandschap van Zuid-Limburg 
op. Nadat de tenten opgezet waren 
en de fietsen gepoetst, sprongen 
we vol adrenaline als een troep on-
getemde leeuwen op de fiets, niet 
wetend wat ons te wachten stond. 
Met mijn magere 70 kilo dacht ik 
de heuveltjes wel gemakkelijk aan 
te kunnen. De Hoogstraat op de 
maandag was immers al vertrouwd 
terrein. Het gevoel van zelfover-
schatting maakte echter al snel 
plaats voor gepaste nederigheid 
toen we de eersten kuitenbijters 
opdraaiden. De eerste tocht zat 
erop. Eenmaal terug aangekomen 
op de camping hunkerden iedereen 
naar een welverdiende portie pasta. 
De kookploeg, onder leiding van 
Chiel, hebben op vrijdag en zater-
dag koken tot een nieuw culinair 
hoogtepunt gebracht in een pael-
la-pan die groter is dan een fiets-
wiel. Het was heerlijk! Een ander 
hoogtepunt van de vrijdagavond 
was de daalcursus van voorzitter 
Freek. Wie remt heeft angst, aldus 
sommige. Ik ben benieuwd hoe de 
voorzitter van het KB volgend jaar 
de cursus zal doen. Op vrijdag werd 

er geborreld, gepraat en gelachen. 
Ook werd het moordspel uitgelegd, 
en nog voordat je kon knipperen met 
je ogen, veranderde de partytent tot 
de set van Rambo. 
Zaterdag ging ik mee met de langste 
tocht. Als je een lange vrijdagnacht 
nog niet helemaal wakker op de fiets 
zat, dan was je dat wel na de eerste 
kilometer. Nog koud op de fiets reden 
we gelijk de Keutenberg op. Waarom 
ook niet. Onderweg werden we nog 
even opgehouden door een steen 
door een autoruit, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Tussendoor stopten 
werd er uiteraard gestopt voor koffie 
en appelgebak. Dat hadden we wel 
verdiend. 
Zaterdagavond gingen we met zijn 
allen naar Valkenburg. Een introkamp 
zonder uitgaan kan natuurlijk niet. Op 
bekende discoknallers lieten de Dom-
renners zien dat ze niet alleen heel 
hard kunnen fietsen, maar ook goed 
kunnen dansen. En drinken. Vooral 
ook veel drinken. De gemiddelde 
zaterdagomzet van het café was door 
ons toedoen minimaal verdubbeld.
Zondag was dan alweer de laatste dag 
van het kamp. Voor sommige bete-
kende dat zondagsrust, uitbrakken 
bij het zwembad om nog even goed 
een kleurtje op te doen; het waren 
de laatste mooie zomerdagen van dit 
jaar. Voor anderen was het de laatste 
kans om nog wat bekende heuvel-
tjes aan te doen en de lijntjes bij de 
armen en bovenbenen nog wat te 
verduidelijken. Het weekend werd af-
gesloten met een flinke portie patat. 
Het was een zeer geslaagd weekend. 
Bedankt, Domrenners!

Heleen

sander
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Een nieuwe lading leden! Dat 
betekent voor de What’s in 
a name-schrijver maar één 
ding:

Agnes van SuijlenQOM
Domrenner met bekertjes

Bas van Hoeft niet
Domrenner zonder ambitie

Daan de Alaerlaatste
Slechte Domrenner

David Janssen
Domrenner met de verkeerde 
voornaam 
Ilse van Bergen
Domrenner die de bollet-
jestrui niet zou misstaan

Isa Pieterser
Domrenner die meer lijkt op 
Pieter dan Pieter zelf

Jochem Groote Jongen
Domrenner die het eens mag 
komen laten op woensdag

Pepijn Janssen
P. Janssen, Onnavolgbare whats 
in a name

Quinten de Ronde
Domrenner die wel drie weken 
kan fietsen

Robert Slobber
Domrenner zonder eetiquetten

Roel ga Gouw
Stoute Domrenner

Roos Rijdt Naar?
Domrenner zonder 
eindbestemming

Simone LekenLingbeek
Domrenner van bij de rivieren

Tienke in de Bootsma
Domrenner ontsnapt aan 
slavernij

WHAT'S IN A NAME
GUY & CLAIRE FRISSEN

S p o n s o r  a d v e r t e n t i e

S p o n s o r  a d v e r t e n t i e
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de vloek van het 
buitenblad
Claire Frissen, Nienke Pronk, Bart Lemmen, 
Thomas Nekkers, Mila van der Borgh, Lex Ligten-
berg, Matijn Straatsma en Brechtje Jansen

Binnen de Domrenner zijn sinds een 
jaar of drie een aantal hardnekkige 
duistere krachten aan het werk. Deze 
zijn de oorzaak van de bekende 
Secretarisvloek, de Kwelgeest der 
Lekke Banden (die standaard vlak 
voor de koers je band leeg laat lopen 
– op het NCK was dit niet anders), de 
Vervloeking van de Domrennerauto 
(lijkt altijd vooral op te spelen tijdens 
kampen) en dit jaar is daar nog een 
kwelling bijgekomen. De Vloek van het 
Buitenblad is er eentje die in het laatste 
BB van dit verenigingsjaar een plekje 
heeft opgeëist. De gehele commissie 
is het afgelopen jaar getroffen door 
blessures, valpartijen en botbreuken. 
Nu het tijd is om nieuwe commissies 
te vormen wil de redactie van het 
Buitenblad haar kennis en ervaringen 
delen, opdat de nieuwe commissie dit 
hopelijk niet overkomt… 

Claire was een jaar geleden de eerste 
brokkenpiloot die getroffen werd door 
de vloek. Op de Nedereindse Berg 
wilde ze mooie bochtjes gaan oefenen 
met Minou. Een maand later zouden zij 
immers hun eerste studenten cup gaan 
rijden. Het liep echter anders.

“De Uithof achter me liggend, reed 
ik heerlijk met de wind in de rug op 
het net geasfalteerde fietspad. Bij het 

naderende kruispunt zag ik het licht 
op groen springen. Even versnellen.. 
een blik over de mega zandheuvel én 
het verkeerslicht werpend, stak ik het 
kruispunt over. Voordat ik het in de 
gaten had was daar die racende, zwarte 
BMW die door rood knalde. Bam! Daar 
lag ik uitgestrekt en laaiend van woede 
op het asfalt. Vloekend en tierend wilde 
ik opstaan, toen er een vrouw naar mij 
toe kwam en zei: “Meid, als jij die helm 
toch niet op had gehad…. “ Ze gaf 
me haar hand, die ik fijn moet hebben 

Claire

geknepen! Dat moet ze nóg gevoeld 
hebben, toen ik haar later bezocht 
om te bedanken voor de geboden 
steun. De toegestroomde mensen 
verzamelden zich om mij heen. Ik 
hoorde iets over een nummerbord en 
wist niet wat ik hoorde: “Is hij * nou 
doorgereden?!” De mevrouw gebood 
me rustig te blijven, stil te liggen en op 
mijn ademhaling te letten. Politie en 
ambulance waren snel ter plekke. Voor 
ik er erg in had, werd ik gestabiliseerd 
en meegenomen naar het ziekenhuis. 
Toen de verpleegsters mij daar van 
de brancard naar het bed tilden, 
voelden ze dat mijn rug nat was. Ik zag 
hun bezorgde blikken kruisen en zei: 
“Dat moet de geplette banaan zijn!” 
Volgens de artsen kreeg ik een hoge 
energetische klap en moest een paar 
onderzoekjes afwachten. Dat kon nog 
wel even duren.

Een week na het ongeluk kreeg ik een 
telefoontje van een Duits sprekende 
man. Hij vertelde dat hij na het zien 

van het ongeluk, slecht sliep en 
zich vreselijk schuldig voelde het 
nummerbord niet te hebben gezien. 
Tot slot zei hij: “Meisje, ik weet niet 
voor welke keuzes jij nog komt te staan 
in je leven. Maar bedenk je telkens 
goed; ik had niet gedacht dat je nog 
zou kunnen lopen.” Toen besefte ik 
hoeveel geluk ik had gehad. Later 
bleef hij maar appjes sturen en bellen. 
Hij stelde voor dat hij me zou komen 
ophalen met zijn auto om vervolgens 
door te rijden naar het politiebureau. 
“Ik studeer rechten in Utrecht, vind het 
onrechtvaardig wat hier gebeurd is en 
wil de onderste steen boven krijgen!”. 
De politie kwam twee dagen na het 
ongeluk (gelukkig aangekondigd) een 
kopje thee drinken (snel maar even die 
gejatte verkeersborden in de keuken 
verstopt…).  De agent vertelde mij dat 
de camera die aanwezig was op de 
ongevalslocatie helaas gericht was op 
de eerdergenoemde berg zand. Tussen 
neus en lippen moest hij nog kwijt die 
Duits sprekende man niet volledig te 
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kon ik dat excuus nog wel gebruiken, 
maar dit ging niet meer op toen ik 
na 40 kilometer koers in Friesland af 
moest stappen. De pijn werd steeds 
heftiger en was niet alleen aanwezig 
op de fiets, maar ook tijdens het zitten, 
lopen, staan en liggen. 

Ik ging naar de fysio in de 
veronderstelling met een paar afspraken 
weer hersteld te zijn. Inmiddels ben 
ik een aantal manueeltherapeuten, 
fysio’s, een sportarts, een MRI, en een 
aantal röntgenfoto’s verder en hebben 
ze in mei 2018 de juiste diagnose 
kunnen stellen. Mijn tussenwervel 
is verschoven (bulging disc) wat 
zorgt voor veel (zenuw)pijn. Na eerst 
wekenlang behandeld te zijn door 
een manueeltherapeut is mijn rug nu 
belastbaar genoeg om weer rustig te 
fietsen en oefeningen te doen. Naar 
verwachting ben ik ongeveer volgend 
jaar april/mei volledig hersteld dus 
nog ‘even’ geduld. Ik heb in ieder 
geval moraal te over en werk er hard 
voor om volgend jaar pijnvrij te kunnen 
leven en fietsen!”

Ook Lex kende geen soepel seizoen. 
In het tweede Buitenblad van dit jaar 
kon je lezen wat voor epische tocht 
hij in Australië had gemaakt en hoe 
enthousiast hij het nieuwe seizoen in 
ging. Op de valreep werd hij Elite, met 
zoals altijd moraal te over. Maar een 

vertrouwen en er achteraan te gaan…

Uiteindelijk kan ik constateren dat ik 
wéér eens geluk heb gehad. Vorige 
ongeval was op de fiets terwijl ik met 
groen licht een kruispunt overstak 
op weg naar school. Die keer werd 
ik door een vrachtwagen geraakt. 
De vrachtwagenchauffeur probeerde 
snel een file te ontwijken en koos 
een voor hem verboden route. Ook 
deze reed na mij te hebben geschept 
door. Ik ben dankbaar en blij met die 
beschermengeltjes op mijn schouder. 
Hopelijk blijven ze me beschermen…. 
et allez, ‘k heb er in ieder geval wel 
een QOM-metje aan overgehouden.”

Tegelijkertijd werd Nienke al een 
poos gekweld door een nare blessure. 
Gelukkig liep het tegen het eind van 
het seizoen en had ze tijd om in de 
winter te herstellen. Of tenminste, dat 
hoopte ze.

“Na een jaartje geproefd te hebben 
van koersen in het damespeloton, 
besloot ik vorige zomer dat ik er in 
2018 alles uit wilde halen wat erin zat. 
Ik ging naast mijn bestuursjaar een 
minor doen (30EC) zodat er voldoende 
tijd overbleef om te trainen. Samen 
met Malou kreeg ik de kans mij aan te 
sluiten bij een groter team waarmee ik 
vettere en langere koersen zou kunnen 
gaan rijden in de clubcompetitie. Op 
dat moment (augustus 2017) had ik 
al een tijdje wat pijntjes in mijn rug 
bij langere ritten, maar ik dacht dat 
dat er een beetje bij hoorde. Toen ik 
drie keer de Mont Ventoux op reed 

Ik heb moraal te over en werk 
er hard voor om weer te kunnen 
fietsen!

Nienke

Lex

goed begin is niet altijd het halve werk.

“Nadat ik uit Australië terugkwam 
halverwege januari was ik gebrand op 
een succesvol jaar bij de elite. Veel te 
veel trainen en te weinig rust zorgde 
voor het tegenovergestelde. Ik raakte 
overtraind en heb hier vanaf eind maart 
tot en met eind juli mee gesukkeld. 
Met slechts 3 uitgereden wedstrijden 
bij mijn rentree in het elitepeloton kan 
je dan wel stellen van een mislukking. 
Ook m’n eerste twee valpartijen ooit 
in een koers beleef ik dit jaar en in 
mijn laatste wedstrijd van het seizoen 
scheur ik ook nog eens mijn frame. 
Kortom de vloek van het buitenblad is 
real.”

We kennen allemaal het heerlijke 
voorjaarsgevoel: het leek alsof de 
winter eeuwig duurde, maar de zon 
laat zich steeds vaker zien en met 
het Ardennenkamp voor de deur is 
het seizoen absoluut begonnen. Ook 
Thomas (#PRONEKKERS) wilde zo’n 
mooie voorjaarsavond benutten om 
een trainingskoersje te rijden, alleen 
dat ging niet zonder slag of stoot. 

“19 april 2018, een heel 
normale donderdagavond op de 
Nedereindseberg. Met een paar 
trouwe ploegmaats gingen wij de 
uitdaging aan om eens een keer 
niet dom te rijden en zo’n B-koers 
gewoon te winnen. Het begon goed, 
meermaals waren Domrenners (solo) 
weg en op het moment dat Timo 
teruggepakt werd, besloot zelfs ik om 

Zo moet het er ongeveer uit gezien hebben bij Thomas

Thomas
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kijken.”

Door zijn valpartij kon Thomas 
de volgende dag niet mee op 
Ardennenkamp. De rest van de 
leden die zich hadden ingeschreven 
vertrokken wel en kwamen zelfs 
zonder pech met de Domrennerauto 
aan in België. Vrijdagavond werd er 
gedronken en zaterdagochtend zat 
Brechtje aan het ontbijt met het idee 
dat het haar geluksdag was, want: 
geen kater! Little did she know… 

“Achteraf gezien was het misschien 
niet handig om te denken dat ik zonder 
training wel met de rest zou meekomen. 
In het voorjaar van 2018 waren de ritjes 

een stukje alleen te gaan rijden. Zoals 
je kan verwachten strandde dat ook in 
niks, dus het was al snel duidelijk dat 
dit sprinten ging worden. In de laatste 
ronde trok de trein naar de kop, waar 
Jasper voor Kevin mij naar de 150m 
moest brengen. Jasper’s prachtige 
roeiersbeurtje jakkerde het tempo er 
goed in, Kevin nam het laatste stukje 
voor zijn rekening. Op links hoorde ik 
de eerste klappen van opschakelende 
carbonwielen en ik wist dat ik moest 
gaan. Ik schakelde op, zette aan 
en ging rechts om Kevin heen, om 
(hopelijk) niemand meer in m’n wiel te 
hebben. Little did I know, 2,5 seconde 
later reed ik letterlijk bij iemand in het 
wiel. 

In de laatste ronde was een andere 
B-renner in een alles-of-niks poging 
weggesprongen en deze poging werd 
pas op de meet ingerekend. Op het 
moment dat mijn focus weggetrokken 
werd door de opschakelende 
concullega’s, stuurde Kevin links om 
de ontsnapte renner heen. Toen ik 
daar rechts omheen ging, ging ik 
eigenlijk gewoon rechtdoor, recht 
op de ontsnapper af. Ik heb de 
vervelende tic om bij het aanzetten 
even een seconde naar beneden te 
kijken en die seconde was genoeg om 
het noodlot realiteit te maken. Na een 
paar seconden hopeloos proberen te 
balanceren, ging ik linksom naar de 
grond en nam ik met een kleine 50 in’t 
uur een spoedcursus stenenlikken. Veel 
diepe schaafwonden, een gebroken 
shifter en een vooral veel teleurstelling 
waren het resultaat. Niet gek ook dat 
ik sindsdien bij mijn sprinttrainingen 
netjes probeer vooruit te blijven 

Brechtje

die ik had gereden op één hand te 
tellen en het aantal kilometers op 12. 
Toch stapte ik met heel veel zin in het 
weekend bij Marieke in de auto, op 
weg naar Trois-Point. Die vrijdagavond 
was één en al gezelligheid. Wop “De 
Kolk” deed zijn bijnaam eer aan (met 
een fles rode wijn) en deed daarna iets 
wat ook met een K en een O begint. 
Ikzelf was ietwat zenuwachtig voor het 
tochtje van de volgende dag en deed 
het wat rustiger aan. Zaterdagochtend 
aan het ontbijt: geen kater en geen 
mensen die met mij een klein rondje 
van onder de 100 wilde fietsen. Dan 
maar over op plan B, de eerste 75km 
met een groepje meerijden en daarna 
afsteken en lekker terug naar het huisje 
peddelen. 
Ik moet zeggen dat ik best trots op 
mezelf was de eerste 60 kilometer, het 
fietsen ging lekker, ik kon genieten van 
het zonnetje en de groep bijhouden 
ging prima (en daarbij had ik ook mooi 
mijn aantal kilometers van dat jaar 
verdubbeld). Tot de Redoute. Ik had 
van tevoren bedacht dat ik absoluut 
niet trots genoeg was om mezelf 
helemaal op te blazen in plaats van af 
te stappen, tot ik naar boven fietste en 
overal Vlamingen met caravans, bier 
en BBQ’s stonden. Shit. “KOMAAN 
MEISKE!”, riepen ze me toe terwijl ik 
roder dan rood aanliep maar dapper 
door stoempte. Een paar hele pijnlijke, 
verschrikkelijke minuten volgden 
(geintje, het zullen wel secondes zijn 
geweest die voelden als uren) maar 
uiteindelijk kwam ik wonder boven 
wonder aan bij de groep die op me 
stond te wachten. “Lekker Brech, 
nu door naar het terras!”, hoorde ik 
en daarvan ging mijn hartslag nog 

meer omhoog. Hoewel de randjes 
van mijn gezichtsveld absoluut zwart 
waren geworden weet ik nog dat ik 
me enorm verheugde op een colaatje 
op het terras, vijf minuten verderop. 
Helaas, dat colaatje is er nooit 
gekomen. In de afdaling ging ik over 
de kop en kwam op mijn hoofd en 
schouder terecht, met een gebroken 
sleutelbeen, hersenschudding en 
schaaf- en brandwonden als gevolg. 
Gelukkig werd ik direct volgestouwd 
met paracetamol en was de ambulance 
er vrij snel, Jelmer en Marieke hebben 
me de uren erna in het ziekenhuis 
vergezeld en met de Belgische 
pijnmedicatie die ik meekreeg had ik 
zaterdagavond bij terugkomst in het 
huisje zeker geen alcohol meer nodig. 
Uiteindelijk heb ik mede dankzij deze 
grap afgelopen jaar bijna net zo veel 
uren in het ziekenhuis doorgebracht 
als op de fiets, maar even eerlijk… 
De Redoute beklommen én m’n 
sleutelbeen gebroken binnen een half 
uur, dat betekent wel dat ik een echte 
wielrenner ben geworden.”

De kampen hebben meer slachtoffers 
gemaakt. Mila was afgelopen 
jaar één van de meest actieve 
Domrennersdames op de fiets, maar 
tijdens een ritje op voorjaarskamp 
kwam daar tijdelijk verandering in. 
Eén van de naarste valpartijen van het 
jaar, maar dit neemt niet weg dat Mila 
nog altijd lachend op activiteiten en 
trainingen verschijnt. 

“De Stöppelberg, die zal ik niet snel 

Mila
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vanaf kwam dit jaar. Matijn zorgde 
voor flink wat Domrennergeel op het 
podium en beleefde een fantastisch 
seizoen. Maar of we het geluk 
mogen noemen dat de Vloek van het 
Buitenblad hem pas in het naseizoen 
getroffen heeft…

“Na en glansrijk seizoen, een epische 
vakantie en een paar vakanties waarin 
ik mijn vorm aardig verknalde dacht ik: 
ik ga in september nog wel even een 
koers winnen. Bij de eerste wedstrijden 
die ik reed aan het einde van augustus 
was de vorm nog ver te zoeken, hoewel 
ik 26 augustus wel weer eindigde in de 
top-10 van een slopende koers. Goed 
nieuws dus, de vorm was aan het 
terugkomen. 
Om mijn vorm nog sneller weer op 
peil te brengen dacht ik, ik ga maar is 
eventjes een trainingskoers rijden op 
de NEB. Lekker een beetje koersen 
op de dinsdagavond. Dat ging redelijk 

meer vergeten. Niet alleen omdat het 
zo’n ongelooflijke scheiße Berge was 
maar de afdaling kon ook beter. Over 
een drempeltje rijden, hoe moeilijk kan 
het zijn? Ik vraag het mij nog steeds af. 
In de afdaling zie ik opeens diegene 
voor mij springen, in een flits van 
een seconde denk ik nog ‘shit wat is 
daar aan de hand’. Voordat ik het kan 
beseffen vlieg ik door de lucht en ga ik 
met een snoekduik richting het asfalt. 
Ah bah, hoe kan ik al die steentjes in 
mijn mond hebben vroeg ik nog. “Nee 
Mila dat zijn je afgebroken tanden”. 
Het resultaat van jaren lang bezoekjes 
aan de orthodontie is in een klap 
verleden tijd. Voor je het weet lig je in 
de MRI-scan. Wat beter te doen dan 
na te denken over je Strava titel? ‘Das 
pech, tand weg’ destijds kon ik er zelf 
nog hartelijk om lachen, tja het zal wel 
aan de adrenaline hebben gelegen. De 
dagen erna is het lachen mij namelijk 
wel vergaan. Desalniettemin, een paar 
weekjes bij mijn ouders in bed had 
ook z’n voordelen, eindelijk tijd om de 
hele dag naar de Giro te kijken. Al snel 
besluit ik weer op de fiets te stappen 
en het voelt weer als vanouds. Echter, 
tijdens zomerkamp realiseer ik toch 
eindelijk de impact die de valpartij op 
mij heeft gehad. Ik had nooit gedacht 
dat ik, de anti-klimmer, liever de berg 
op zou gaan dan af. Enfin, over twee 
maanden krijg ik eindelijk mijn nieuwe 
knagers en hoop ik deze periode 
definitief af te sluiten. Op naar een 
geweldig jaar, met hopelijk iets minder 
valpartijen!”

Eén iemand dacht dat ‘ie er met een 
fantastisch seizoen vol hoogtepunten 

Matijn

goed, en met een gemiddelde van 45 
per uur, waarin ik nog adem had om 
aan te vallen leek het de goede kant 
op te gaan. Na iets meer dan een uur 
koers dacht sloeg het noodlot bijna 
toe, een renner 5 plekken voor me 
raakte na een bocht met z’n trapper 
de grond en ging op z’n bek. ‘Pfieuw’ 
dacht ik, gelukkig lig ik niet. ‘En door’. 
Deze valpartij zorgde wel voor een 
breuk in ons peloton en al snel had ik 
door dat ik niet meer zou terugkomen 
bij de eerste groep. Vanaf dat moment 
dacht ik: ‘waarom zou ik nu niet 
afstappen?’ Echter, ik reed door want ik 
dacht ook ‘ik moet in vorm komen dus 
trainen met je hoofd’. Was mijn afstap 
gedacht maar sterker geweest…. In 
de allerlaatste 500 meter, waar wij de 
berg afreden richting de finish straat 
bedacht een andere renner te gaan 
staan op de pedalen om te sprinten. 
En dit had meer gevolgen dan dat ik 
ooit had gedacht. Zijn ketting sloeg 
eraf en hij vloog over de kop (niet heel 
erg natuurlijk, zijn probleem), echter 
reed ik ongeveer in zijn wiel. Ik kneep 
vol in mijn remmen en balanceerde 
op een gegeven moment op mijn 
voorwiel. Op dat moment dacht ik, 
ik kan 2 dingen doen, over de kop 
vliegen door mn rem in te houden, of 
mn rem los laten en nog iets proberen. 
Ik koos voor het tweede. Binnen een 
halve seconde raakte ik de rug van 
de renner voor me en vloog ik alsnog 
door de lucht. Ik landde, rolde door, 
stond weer op. Keek naar mezelf en 
dacht ‘Ik lig nauwelijks open, mooi’. 
Toen ging er ineens een helse pijn 
door mn rechterarm heen. ‘Even zitten’ 
dacht ik. ‘Mn schouder, kut toch geen 
sleutelbeen? Even voelen, nee, dat 

bot zit nog aan elkaar, prima dan zijn 
het vast een paar kneuzingen’. Helaas 
werd de pijn steeds erger, en ben 
ik toch maar richting het ziekenhuis 
gegaan voor wat foto’s. Resultaat: een 
gebroken elleboog en pols, 6 weken 
gips. 
Die koers in september ging ik niet 
meer winnen.”
Als laatste Bart zijn seizoen. Menig 
Domrenner heeft zijn frustraties 

omtrent zijn blessure aangehoord, 
want Bart werd hard getroffen door de 
Vloek. Na een glorieus seizoen in 2017 
maakte hij de overstap naar de Elite. 
2018 was het jaar dat Bart Lemmen zou 
gaan laten zien dat je niet 12.000km 
per jaar hoeft te fietsen, of jarenlange 
ervaring nodig hebt om elite-koersen 
te winnen. Niets was minder waar.

“Na een fantastisch seizoen besluit ik 
een elite licentie te nemen bij West-
Frisia. Vol moraal is in oktober de 
kogel door de kerk en rest er nog maar 
één ding. Trainen. Gelukkig is dat voor 
mij niet zo’n probleem, ik spat bijna 
uit elkaar van moraal. Toch ging het 
snel mis. Tijdens de herfsttoertocht 
krijg ik wat last van mijn knie. Niets 
gek toch? Elke sporter voelt van alles 
voor, tijdens en na het fietsen. De dag 
na de herfsttoertocht stap ik uit bed 
en voel ik een sterke pijnscheut in mijn 
rechterknie. Ik zoek dezelfde dag nog 
een arts op en hoor van hem eigenlijk 
wat ik daarna veel meer heb gehoord: 
“ik weet niet zo goed wat je hebt”. De 
pijn blijft aanhouden maar mijn moraal 
is sterker dan de pijn (willen = kunnen) 
waardoor ik superstom nog steeds 

Bart
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training resulteert in een even hevige 
pijn als na de Arden Challenge. Huilen. 
Ik ben redelijk radeloos en weet niet 
meer waar ik het zoeken moet. Mijn 
bekken staan recht, m’n hamstrings 
zijn ontspannen, m’n pezen zijn heel, 
wat is er met me? Op die dag heb ik 
het seizoen 2018 opgegeven en heb 
ik besloten niet meer te trainen voor 
een wedstrijd, alleen nog maar fietsen 
voor de leuk. Dat deed ik eigenlijk al 
het hele jaar nog niet, wetende dat 
je in pijn bent wanneer je van je fiets 
afstapt. 

Halverwege juli gebeurt er iets 
onverklaarbaars. Ik ging uit het niets 
een trainingskoers rijden (voor de fun) 
en ik had geen pijn. Huh? De weken 
erna bouw ik rustig op. Gaat het dan 
toch lukken? Ik blijf mezelf dwingen 
niet te hopen op een naseizoen. Toch 
voel ik dat het nu raak lijkt te zijn. 
Twee weken na die eerste rit rij ik het 
Militair Wereldkampioenschap en heb 
ik eigenlijk onmogelijk sterke benen. 
Ik word 20e tussen de conti’s en durf 
te spreken over deelname in KNWU 
koersen. Tegenslagen krijg ik sindsdien 
niet meer, m’n waardes stijgen door 
het dak en ik rij mooie uitslagen in 
sterke deelnemersvelden. Mijn vloek 
is over.

Na acht maanden blessureleed begon 
in augustus mijn jaar. 2018 was het jaar 
dat Bart Lemmen zou gaan laten zien 
dat je niet 12.000km per jaar hoeft te 
fietsen, of jarenlange ervaring nodig 
hebt om elite-koersen te winnen. Dat 
is niet gelukt. Maar 2019 komt eraan 
en ik onthoud, dat de aanhouder al-tijd 
wint.”

MTB ritjes blijf maken. Tijd van mijn 
leven tijdens het fietsen, daarna één 
en al ellende als ik niet eens fatsoenlijk 
de hond kan uitlaten of mezelf kan 
afdrogen na het douchen. 

Ik kom in contact met Fysio Domstad 
en de ploegarts van de militaire 
selectie. Ik word actief behandeld en 
het gaat beter. Na twee volle maanden 
van niet trainen (op die MTB ritjes na...) 
pak ik in februari de trainingen op en 
zet ik het Wattmeister record met 
slechts 28 uur training. Ik krijg weer 
vertrouwen en hoop in het seizoen. Ik 
was toen helaas niet nog niet bekend 
met de definitie van hoop die geldt in 
dat soort periodes: hoop is uitgestelde 
teleurstelling. Op trainingskamp met 
West-Frisia kan ik leuk meerijden, maar 
ik krijg na elke rit weer meer last van 
mijn knie. Wat nu? Nog meer rust? Ik 
word maximaal behandeld en ik doe 
braaf mijn oefeningen. Deze gaan 
beter en beter. Als ik word onderzocht 
lijkt alles goed, maar toch blijft de pijn. 
Foto’s en echo’s geven geen nieuwe 
inzichten. Toch rijd ik de vrijdagetappe 
van de Arden Challenge. Na mijn koers 
stop ik nog bij de amateurs, Luuk heeft 
net de amateurkoers gewonnen. “Hoe 
ging het bij jou Bart?” Ik antwoord dat 
ik redelijk tevreden ben maar dat ik 
met name blij ben dat het oké ging met 
mijn knie. Ik weet dat ik daar iedereen 
inclusief mezelf voor de gek houd. Ik 
voelde de pijn alweer opkomen en 
thuis kon ik niet meer lopen...

Ik besluit twee maanden volledige 
rust in te lassen. Daarna zou ik weer 
opnieuw opstarten en nog iets van 
het seizoen te maken. Mijn eerste 

De Tussensprint
Kevin verdam

Kort maar krachtig. Dat is het concept van de Tussensprint. Het jaar wordt 
afgesloten door de aanstaand bestuurslid Kevin!

30 september:
De zondag voor de legendarische week waarin 
#ProNekkers zich echt onsterfelijk gaat maken door 
voor de 2e keer clubkampioen en Nederlands kampioen 
niet licentiehouders te worden. 

Trio's:
Dat is toch de natte droom van elke man. Voor advies 
mag je me altijd bellen.

Introkamp:
Jägermeister met kroepoek, ik raad het iedereen aan. 
Echt een smaaksensatie.

Ontwikkelingshulp:
Mijn weken in Afrika zijn heel bijzonder geweest. Maar 
heeft er wel voor gezorgd dat ik nog nooit zo goed uit 
vorm bent geweest.
 
Voordat wij de vijfde tussensprint voor konden leggen, 
besloot kevin er van tussen te gaan. hij werd het laatste 
gesignaleerd bij cafe rex. superdoei!
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De eerste uitreiking van de Daan Marsmans trofee. Een top vier meest gestoorde 
ritjes/tochten/reizen van het jaar. Al is het jaar natuurlijk nog lang niet om, betwijfelen 
wij als redactie dat iemand nog gekkere dingen dan dit uit gaat halen. Als dat zo is, 
roepen wij gewoon een nieuwe trofee in het leven.

Matt Clegg: Utrecht - Birmingham 753km.

Four countries in one day. Matt decided to ride back home to Birmingham in three 
days! And raise money for a local hospice. When I first heard about his plans I thought 
this guy was nuts. Day 1 Peter, Robert and Jelmer joined him on his epic trip back 
home. This guy deserves to be nominated for this trophy.

Een paar keer in je leven gebeurt er iets waar je geen woorden voor hebt. 
Je vindt het vet, maar ook volslagen idioot. Je hebt er respect voor, maar je 
weet ook niet waarom iemand zoiets zou doen. Voor dat soort momenten 
was er nooit een prijs. Tot nu. Wij presenteren u de:

Daan Marsmans Trofee

DA A N  M A R S M A N S  T RO F E E  -  L E X  L I G T E N B E RG

Matijn Straatsma: Rondje Alpen in 18 dagen 2005km, maar vooral 29012HM 

Matijn hield ons allen op de hoogte met dagelijkse vlogs op Instagram om zijn epische 
Alpentocht vast te leggen op een manier waar Jasper V. nog wat van kan leren. 

Lex (en broertje Ronald): Leimuiden - Helsinki 2150km

Om jezelf te nomineren voor een trofee die je zelf in het leven geroepen hebt moet 
je ten eerste over wel erg weinig zelfreflectie beschikken. Daarnaast vergt het ook 
wel een knap staaltje narcisme en zelfverheerlijking. Maar deze drie weken durende 
culturele trip op de fiets is het gaafste wat ik ooit gedaan heb en zeker onze etappe 
van Riga naar Tallinn (310km) met een gemiddelde van zo’n 36 per uur komt redelijk 
in de buurt van krankzinnig. Nog lang niet Daan Marsmans-waardig, alleen.

Lees verder op de volgende pagina
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Lex' epische tocht

Daan Marsmans: Utrecht - Umeå ~4168km

Hoe sterk is de eenzame fietser. Wat zijn doel was weet niemand, hijzelf inclusief. 
In één klap naar Berlijn 750km. “Slapen en hallucineren op de fiets was nieuw voor 
me.” Waren zijn woorden. De titel van dit ritje is een lekkere alliteratie, dat dan weer 
wel. Iets meer voorbereiding volgende keer misschien. Drie dagen aan de Estisch - 
Russische grens moeten wachten op een opgestuurd visum vanuit Den Haag die maar 
vijf dagen geldig is, om na het aflopen van deze datum, nog steeds zonder paspoort, 
dezelfde weg terug(2x 260km) naar Tallinn te moeten nemen. Dezelfde dag nog de 
boot naar Helsinki nemen, koers zetten richting Lapland en ergens halverwege de 
weg terug naar Utrecht stranden met kapotte alles. Tja Daan… Er kan er maar één zijn 
die deze trofee in ontvangst kan en mag nemen.

Gefeliciteerd Daan. Nadat alles bij jou stuk was, hebben we nog een laatste verrassing 
voor jou. Deze heb je verdiend:

Jouw eigen derde bal.
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Quotes 
Domrenners spreken zich uit

De mooiste uitspraken van Domrenners in de Poema, op training, 
in appgroepen of tijdens koersen: het Buitenblad verzamelt ze voor 
jou! Is jou een Gouden Quote ter oren gekomen? Tip de redactie! 

Douwe:
Ik heb SM nodig

Peter: 
Nienke heeft gewoon mijn pinpas, ik ben de nieuwe Bart.

Nienke: 
Thomas, jij hebt de enveloppen geregeld, jij mag ze ook likken. Lik je ook 
nog eens wat. 

Jelmer tijdens de borrel terwijl de Rex helemaal vol staat: 
Joh, mensen ga eens weg allemaal.
Nienke: 
Ja Jelmer, jij bent zo goed in alle vrouwen wegjagen. 

Bart:
Het falen van je voorbereiding, is de voorbereiding van je falen.

Jelle:
Ja ik ben nooit echt gekenmerkt door de meest doordachte lange termijn 
plannen.
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Haspengouw 2017

We schrijven 26 mei 2017, en we 
zijn met vijf man afgedaald naar 
onze zuiderburen voor de ronde 
van Haspengouw. Daan, Bart, Luuk, 
ondergetekende en natuurlijk Peter. 
Na een vrij hectische eerste etappe 
met een matig resultaat en een 
ploegentijdrit waarbij we binnen 3 
kilometer 2 man verliezen en even 
later moeten wachten op Luuk die lek 
rijdt. Klassement was dus al snel naar 
de vaantjes, desalniettemin zit de sfeer 
er goed in en hebben we echt een 
geweldig weekend met z’n allen en dat 
komt niet in de laatste plaats door de 
one-liners van Peter over renners in dit 
peloton met eigen wikipedia pagina’s 
en/of dopingverleden.

Na de eerste etappe kwam Peter 
erachter dat zijn materiaal een beetje 
laakte en vooral zijn ketting en cassette 
aan vervanging toe waren. Een 
bezoekje aan de fietsendokter en Peter 
had een nieuwe ketting laten monteren 
om zo de volgende dag weer vers aan 
de start van het omnium te staan. Het 
kwik gaf inmiddels zo’n 35 graden 

aan en Peter was aan de beurt voor 
zijn heat. De rest van de ploeg stond 
inmiddels langs de kant klaar om Peter 
naar zijn grootste overwinning van zijn 
carrière te schreeuwen. Het startschot 
klonk en het pelotonnetje reed weg. 
Alle ogen waren natuurlijk gericht op 
Peter. Hij wilde vanaf de start op de 
pedalen gaan staan, maar hij trapte 
volledig door zijn nieuwe ketting heen 
en nog een keer en nog een keer. De 
rest van het peloton was inmiddels al 
zo’n 50 meter verder, maar Peter kwam 
eigenlijk niet vooruit. Het was een 
hilarisch gezicht en wij, als supporters 
lagen op de grond van het lachen. Maar 
Peter ging stoïcijns door. Hij stapte van 
zijn fiets om naar zijn ketting te kijken, 
stapte weer op en probeerde snelheid 
te maken. Inmiddels was het peloton 
al bijna uit het zicht verdwenen, maar 
Peter kon op pad. Na nog een keer of 
drie volledig door te trappen was ook 
Peter, volledig kansloos voor de eerder 
verkondigde hoop op een epische 
overwinning, vertrokken voor zijn race.

Lex ligtenberg

Peters Pagina
Vele kanten van de Onnavolgbare zijn al belicht dit jaar, maar toch kunnen 
er nog boeken vol geschreven worden over deze man. Om het jaar af 
te sluiten vertelt hoofdredacteur Lex over zijn ervaringen met Peter bij 
Haspengouw, afgelopen jaar.

Café Rex | Nobelstraat 207 | 3512 EM Utrecht | info.caferex@gmail.com
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Matijn <3 luuk

Domrennerliefdes zijn er in allerlei soorten 
en maten. Sommige zijn ontstaan op 
de fiets, sommige naast de tweewieler. 
Enkele zijn geheim (geweest) en enkele 
waren alom bekend. De meeste liefdes 
hadden wat tijd nog om te rijpen, anderen 
daarentegen waren raak vanaf dag één. 
Zogeheten liefde op het eerste gezicht:

Eén van die echte pure Domrennerliefdes 
is de romance tussen de Voorleeskampioen 
en de Kleine H. Al jarenlang zijn deze 
twee eeuwige licentiehouders een 
veelbesproken stel. Niet alleen omdat ze 
beide vreselijk hard kunnen fietsen, maar 
zeker ook om hun uitspattingen naast de 
fiets. Want eerlijk is eerlijk jongens, je 
liefde bloedmerken met een snee in je kop 
tijdens de UIT is misschien wel een beetje 
too much. Over het introkamp in 2017 
zijn al voldoende woorden gesproken dus 
laat ik verder voor wat het is (voor zij die 

er niet bij waren: Luuk en Matijn gingen 
samen om 21u naar hun tentje om daar 
gezellig nog een glaasje warme melk te 
drinken alvorens ze lekker tegen elkaar 
aan kropen in hun snurkzak). 

Dit zijn natuurlijk de zaken waar iedereen 
het graag over heeft om ze er een 
beetje mee te stangen, maar de realiteit 
is dat hun liefde meer heeft gebracht 
dan bovenstaande. Jarenlang hebben 
ze samen aan de top gestaan van de 
Domrenner amateurs en samen hebben 
ze dit jaar hun eerste overwinningen 
geboekt. Ik ben de tel kwijt hoeveel 
overwinningen samen hebben gepakt 
(zeker als je alle Tankweg en Hoogstraat 

Bart Lemmen

Een van hun hoogtepunten was 
natuurlijk Haspengouw 2018, 
waarin ze samen ongeveer alles 
hebben gewonnen.

sprintjes meetelt...) Eén van hun 
hoogtepunten is natuurlijk de Ronde 
van Haspengouw 2018, waarin ze samen 
ongeveer alles hebben gewonnen (twee 
van de twee klassementen en drie van de 
vier etappes) wat er te winnen viel (ook 
credits naar de rest van de ploeg!). Dat 
de genomen foto van hun beiden goed 
door kan voor hun trouwfoto beseffen ze 
hopelijk zelf ook. Een ander hoogtepunt is 
de overwinning in Nijverdal waarbij Matijn 
zijn eerste KNWU overwinning pakte na 
geweldig teamwork van hen tweeën. 

Naast het fietsen hebben ze nog 
andere kwaliteiten. Zo zijn ze ook 
een onverslaanbaar Kubb-duo (met 
name tegen ondergetekende) en 
zijn ze twee waardige pilsers. Toch 
blijft samen fietsen hun allergrootste 
kwaliteit. Volgend jaar gaan ze 
samen hun geluk beproeven bij de 
elites van de Volharding. Ik zeg één 
jaartje inkomen, daarna net zoveel 
succes samen als in 2018! Als jullie 
maar wel lief zijn voor West-Frisia 
Midden-Nederland.



3130 Het Buitenblad  |  jaargang 2017 - 2018  |  nummer 6 Het Buitenblad  |  jaargang 2017 - 2018  |  nummer 6

Bierparel Oudaen
thomas nekkers

Een kelder, een oude gracht, 22 
Domrenners en 5 verschillende 
biertjes. Dat is alles wat je nodig hebt 
om gegarandeerd een mooie avond 
te hebben. Dit jaar verplaatste de 
bierproeverij zich naar stadskasteel 
Oudaen, waar ik (met gelukkig vele 
anderen) nog nooit binnen was 
geweest.

Uit het niets verscheen onze 
biersommelier van de avond - een 
frisse, vrolijke blonde knaap met een 
passie voor bier. Niet gek dat toen 
uit het niets Wop uit de deuropening 
kwam rennen. Het eerste biertje dat 
wij aangereikt kregen was een pilsener. 
Dat komt dus uit Tsjechië. Nooit meer 
vergeten. Een lekker fris biertje, maar 
het leek een beetje op die 
eerste paar kilometers naar 
de Tankweg - iedereen 
wacht hoopvol op het 
echte werk. We zetten 
de avond voort met de 
Weizen. Dat is geen 
witbier, dat is bier van 
tarwe. Nogmaals; nooit 
meer vergeten. Inmiddels 
had ik al meer opgestoken 
dan bij mijn gemiddelde 
hbo-college, maar 
evenveel gedronken. Toen 
daarna de Oudaen Dubbel 
uit de kast werd getrokken, 
werd het duidelijk: we 
dronken volgens een 
oplopend schema. 
De daaropvolgende 
herfstbock (die wij als 

eersten mochten proberen) (hier had 
de bierkabouter ook een mooi verhaal 
bij maar toen luisterde ik niet meer) 
en het afsluitende biertje-naar-keuze 
gaven enkele Domrenners een voldaan 
gevoel, maar het gros besloot toch dat 
de donderdagavond nog nauwelijks 
begonnen was. Waar de dames zich 
naar Chupitos bevonden, gingen 
enkele funklassestrijders naar de Flater 
onder leiding van bierconnoisseur Jelle 
om daar uitgebreid de CK-tactieken te 
bespreken. De rest van de avond zal 
nog op menig borrel voorbijkomen. 

Wat was dan de bierparel van de 
avond? Voor mij toch zeker de 
Dubbel. Misschien komt het door 
het feit dat ik toch echt het liefst met 

twee voorbladen rij, 
maar er is iets aan 
een dubbel wat mij 
aantrekt. Moeilijker 
hoeft het niet, maar 
heel veel eenvoudiger 
wil je het ook niet. 
Het is de perfecte 
balans tussen licht en 
donker, dag en nacht, 
genieten en kolken. Er 
is nog genoeg tijd in 
je leven om je zorgen 
te maken: voor nu 
genieten we van de 
Oudaen Dubbel.

B&B Col du Fatten| Fattenbergstraat 18 | 6191ER Beek | +31(0)46-4360249
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Het BB Doet... 
In deze editie van het BB doet was het 
de beurt aan onze KB wedcom Stijn om 
zichzelf zo hoog mogelijk op de cool 
wall te krijgen. Stijn heeft dit jaar al 
meerdere malen laten zien dat hij zeker 
wat kan in de keuken en dus waren de 
verwachtingen hoog. 
Stijn is ondertussen al vrij bekend binnen 
de vereniging als die jongen met die 
‘zieke’ kuiten. Ook op zomerkamp was er 
een prestige strijd gaande om als eerste 
boven te komen, na Stijn dan, hij was 
altijd de eerste. Op de fiets heeft Stijn 
zich dit jaar serieus laten zien, en dat is 
bij het HB niet on opgemerkt gebleven. 
Dit resulteerde in de roep om Stijn als 
wedcom van volgend jaar. Voor mij als 
oud-wedcom is dan zo’n etentje het 
ideale moment om je eigen agenda even 
door te drukken. Ik was dan ook direct 
enthousiast over het idee om het BB 
doet bij Stijn te doen! 
Na een lange fietstocht vanaf de 
Socratesbrug, helemaal langs de singel, 
kwamen we (Bart, Nienke en Matijn) 
eindelijk aan bij Stijn. Toevallig stond 
Lex ook net bij de deur en Thomas 
was al binnen. Compleet dus! Toen wij 
binnenkwamen in het nederige stulpje 
van Stijn kwamen de kookwalmen 
ons al tegemoet. Heerlijke geuren 

penetreerden onze neusjes en 
daarmee werden de verwachtingen 
nog hoger. Voordat we gingen 
eten werd ons natuurlijk eerst een 
heerlijke alcoholische versnapering 
aangeboden. Met de ingetreden herfst 
bleef Stijn volledige in het seizoen 
door ons een paar herfstbokjes aan 
te bieden. Dat is natuurlijk meteen 
pluspunten scoren! Ondertussen 
zaten we gezellig aan tafel terwijl 
Stijn nog hard aan het werk was in 
de keuken. Tot onze verbazing werd 
het een 2-gangen diner, met voor- en 
hoofdgerecht! Onze eetlust was al flink 
opgewekt nadat wij na een half uur het 
heerlijke voorgerecht voorgeschoteld 
kregen. Geroosterd brood (van de 
bakker) belegd met brie en gegrilde 
paprika. Waar menig mens het zou 
houden bij een broodje per persoon, 
overtrof Stijn deze verwachtingen door 
minstens 2 broodjes per persoon te 
serveren. Een wielrenner moet immers 
veel eten. 
Na het voorgerecht dook Stijn 
de keuken weer in om aan het 
hoofdgerecht te werken. Ondertussen 
waren bijna alle herfstbokjes al 
naar binnen gegoten en dreigde er 
een serieus bier tekort te ontstaan. 

Stijnmatijn straatsma

Het BB doet, een rubriek die de tand des tijds immer doorstaat. Voor deze editie 
gaan we langs bij vermeend keukenprins Stijn. De nieuwe WedCom staat stiekem 
al bekend om zijn kookkunsten... Hoeveel vandaar is waar? Matijn vertelt jullie het 
echte verhaal!

Gelukkig zit er een supermarkt op 3 min lopen van 
Stijn zijn huis en konden we dit tekort in de kiem 
smoren voordat het vervelend werd. Een kratje 
brand werd gehaald en snel in de koelkast gegooid. 
Ondertussen kwam het hoofdgerecht op tafel. Het moment voor Thomas om weg te gaan. 
‘Ja belangrijke zaken, skype meeting met BEAT’. Altijd druk onze #ProNekkers. Wel erg 
jammer voor hem ook, want het hoofdgerecht was overheerlijk! Meteen toen het opgediend 
werd schreeuwde Nienke: ‘Risotto! M’n lievelings’. Punten gescoord Stijn! Daarbij was het 
ook geen normale Risotto, maar eentje die niet zou misstaan in een sterren restaurant (op 
de porties na dan, deze waren bij Stijn vele malen groter). De risotto was perfect bereid en 
heerlijk zacht. Verder was de risotto gevuld met pompoen, walnoten en spek. Wanneer je 
dit geheel in één hap in je mond stopte was je direct zielsgelukkig. Het was dan ook niet 
heel gek dat de hele pan werd leeggegeten (bedankt Thomas voor het eerder vertrekken). 
Het hoofdgerecht zat achter de kiezen, dus was het nu tijd voor het laatste gedeelte van 
de avond, de borrel. Dti ging gepaard met verschillende sterke verhalen van Stijn, Bart, 
Lex en Matijn. Ik zal hierover niet in detail treden, maar je mag er altijd naar vragen als je 
ons tegen komt. Ondertussen moest ook Nienke het strijdtoneel verlaten om onbelangrijke 
dingen te bespreken met haar bestuur. Eindelijk, alleen nog mannen over. Alle brandjes 
werden soepel naar binnen gegoten. Vervolgens wist Stijn ons nog te verrassen met een 
heus nagerecht. Een fantastische graanbouillon. Deze sterke bouillon met maar liefst 35% 
alcohol viel ook erg in de smaak bij de overgebleven heren. Hij gleed zo soepel naar binnen 
dat het erg jammer was dat de fles niet vol was, met als resultaat dat de bouillon snel op 
was. Ondertussen was het al na twaalven en waren we duidelijk over de Domrenner bedtijd 
van 11 uur heen gegaan. Het was dus tijd om snel naar huis te gaan! 
Al met al een erg gezellige avond, met fantastisch voedsel en genoeg drankjes voor 
iedereen. Ik kan niet anders oordelen dan dat de KB wedcom de HB wedcom toch echt heeft 
overtroffen. Op de cool wall zal Stijn daarom ook boven Jannes terecht komen. 

H e t  B B  D o e t  -  B r e c h t j e  J a n s e n

Na het voorgerecht dreigde 
er een serieus biertekort te 

ontstaan
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